
DE STRIJD IN ZEELAND EN ZIJN NASLEEP

het voorafgaande is duidelijk dat de zoste mei een belangrijke caesuur vorm-
de: wie op die datum de Somme nog niet gepasseerd was, kwam niet verder
zuidwaarts; dan viel men in Duitse handen of onder Duits bestuur tenzij men
op het allerlaatst scheepsgelegenheid naar Engeland wist te vinden. Wij ko-
men straks op Frankrijk bezuiden de Somme terug - eerst willen wij het
gehele gebied benoorden de Somme behandelen. Dat sluit nog een deel van
zeeland in, nl. Zeeuws-Vlaanderen waar, gelijk al weergegeven, de Neder-
landse troepen op 17 mei onder Frans bevel geplaatst waren en dus geen
zelfstandige rol meer vervulden.
Fransen en Belgen streden er nog toen de laatste Nederlandse troepen op

last van generaal Beaufrère, van Cadzand naar Brugge trekkend, op 19 mei
kort voor middernacht bij Eede (zie kaart XL op pag. 469) de grens over-
schreden. Enkele dagen later hadden ook Fransen en Belgen het betrokken
gebied moeten verlaten. In Zeeuws-vlaanderen had, toen het eerste en-
thousiasme bekoeld was, de verhouding tussen de Nederlanders enerzijds en
anderzijds de Fransen en Belgen veel te wensen overgelaten. Of die laatsten
meenden dat zij zich jegeris een volk dat zij te hulp gesneld waren, veel
konden permitteren, dan wel of hun order gegeven was, er voor te zorgen dat
lilets van waarde de Duitsers in handen zou vallen, zij in het midden gelaten
- er werd ijverig geplunderd. Breskens dat door de bevolking ontruimd was
(maar gemeentebestuur en politie waren ook verdwenen'); werd 'ongeveer
leeggeroofd'." Hetzelfde gold voor Terneuzen dat ontruimd was op last
van de Belgen." Belgische troepen hadden, aldus Koolhaas Revers, 'tal van
woningen geplunderd, waarbij kisten en kasten en bureaus waren geforceerd
en soms zelfs zonder meer aan flarden geslagen en vooral veel zilveren en
gouden voorwerpen waren ontvreemd.'! Bij 'velen' in Axel (maar niet alleen
daar) gaf de komst van de Duitsers 'enige opluchting."
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