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Londen aangekomen. Het zat hem danig dwars dat hij, officier in actieve
dienst, onder pressie van de koningin het nog strijdende Nederland had
moeten verlaten. Op 14mei stond zijn besluit vast: hij zou naar zeeland gaan.
Met Beelaerts en van Tets had hij terzake overleg gepleegd; ook gezant
Michielsmet wie de prins op 15 mei zijn plan besprak, was van mening, 'dat
het in alle opzichten voor dynastie en land bevorderlijk is, dat de prins aan
zijn voornemen uitvoering geefi." Vermoedelijk wist geen der ministers
van dat voornemen af - wèl de koningin. Zij had de prins de uitvoering
van zijn plan verboden." Hij ging toch. Samen met overste Phaff verliet
hij Londen op woensdag 15 mei tegen middernacht, reed naar Dover, wist
daar met veel moeite plaats te vinden op een Franse jager en kwam de
volgende ochtend in Duinkerken aan. Een gevorderde auto bracht hem,
dwars tegen een stroom van vluchtelingen in, naar Zeeuws-vlaanderen.
Hij sliep in Sluisbij een opperwachtmeester van de Koninklijke Marechaus-
see, bracht de volgende dag nog enkele bezoeken aan Nederlandse troepen-
onderdelen, constateerde dat hier niets meer te verrichten viel, reed via
Duinkerken naar Parijs, sprak er met minister-president Reynaud ('die zeide
dat de regering Parijs nooit zou verlaten doch, zo nodig, daar zou sterven'),
kon vandaar op 19 mei al niet meer naar Duinkerken terugkeren en toog
derhalve naar Cherbourg; een Engelse torpedobootjager bracht hem op
20 mei naar Portsmouth."
Bij Sluis waren de prins op 17 mei twee vrachtauto's gepasseerdwaarin

zich o.m. de een-en-twintig staatsgevaarlijk-geachten bevonden die kort
voor de Duitse inval in Ooltgensplaat op Overflakkee geïnterneerd waren.
De gemengde samenstellingvan dit gezelschapschetstenwij in onsvorig deel.
Tot hen behoorde de voornaamste woordvoerder van de NSB in de Tweede
Kamer, mr. M. M. Rost van Tonningen. De commandant van het interne-
ringskamp,W. P. C. Molenaar, was op 14 mei met de een-en-twintig en de
hen bewakende politietroepen in het interneringskamp Ellewoutsdijk
op Zuid-Beveland aangekomen en twee dagen later in sluis. Toen hij op de
I7de Sluis verliet (de geïnterneerden gedroegen zich, vertelde hij later, 'als
lammeren"), was het aantal begeleidende politietroepen tot ca. tachtig
aangegroeid, maar kapitein Molenaar had bovendien de zorg op zich gekre-
gen voor honderdvijftien Duits-Joodse vluchtelingen van protestantse con-
fessiedie zich te Sluis in een als kamp fungerende kostschool bevonden; dat
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