DE STRIJD IN ZBELAND EN ZIJN NASLEEP

kamp was in de herfst van '39 opgericht. Waarom Molenaar niet de ruim
tweehonderdzestig Duits-Joodse vluchtelingen van katholieke confessie mee
kreeg die zich 66k in Sluis bevonden, is niet duidelijk — misschien speelden de
transportproblemen een rol: het kostte hem al veel moeite, voor zijn be-
langrijk uitgebreid gezelschap autobussen te vinden; de een-en-twintig
werden, gelijk gezegd, met vrachtauto’s vervoerd.

In Sluis had prins Bernhard (de mededeling van zijn biograaf dat de een-en-
twintig ‘brutaal, met opgeheven hand, de Nazigroet brachten’,! klinkt
hoogst onwaarschijnlijk) die vrachtauto’s laten stoppen. Wij citeren:

*“Waarom al die onzin?’ vroeg hij de bevelvoerende officier. ‘Laten we ze hier
onmiddellijk neerknallen.’

‘Dat kunnen we niet doen’, zei overste Phaff.

“Waarom niet? Zij doen het ook.’

“Wij moeten anders zijn’, antwoordde overste Phaff. ‘Ze zullen voor de
krijgsraad komen.” 2

Bedoeld was kennelijk: een Nederlandse krijgsraad. Maar wat als men die
niet kon vormen? Die vraag had de prins niet losgelaten; hij had haar twee
dagen later aan premier Reynaud voorgelegd, op de een-en-twintig wijzend.
Deze had geantwoord, ‘dat wanneer de kans bestond dat zij door de Duitsers
bevrijd zouden worden, zij voor een krijgsraad te velde’ (een Franse krijgs-
raad) ‘zouden kunnen worden gebracht en gefusilleerd worden.’® Dat die
krijgsraad doodvonnissen zou vellen, leed voor Reynaud kennelifk geen
twijfel.

De Geer meende zich in 1955 te herinneren dat op een gegeven moment
van Parijs uit aan de Nederlandse regering te Londen gevraagd was wat men
met de een-en-twintig doen moest en dat de regering toen de verantwoor-
ding voor fusilleren niet op zich had willen nemen*; Gerbrandy, minister van
justitie, herinnerde zich van zodanig besluit niets® — wat zich in Londen op
regeringsniveau afgespeeld heeft (de koningin was uiterst verbolgen dat men
de een-en-twintig niet op zijn minst naar Engeland overgebracht had®), is ons
niet recht duidelijk geworden. Wel weten wij wat met de een-en-twintig
geschiedde. Zij kwamen op de 18de in Duinkerken terecht; vandaar in
Béthune waar Molenaar in de gevangenis gesmeten werd omdat men een
vrouwspersoon die hij in een café iets te eten aanbood (een Duits-Joodse
vluchtelinge, die hoogst zwanger was en elf uur achtereen in een van de

1 A. Hatch: Prins Bernhard, p. 105. 2 A.v., p. 105-06. 3 H.]. Phaff: ‘Verslag van
de tocht naar Zeeuws-Vlaanderen door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden’
(aug. 1942), p. 2 (collectie-Bolkestein, map ‘Koninklijke familie’). *D. J. de
Geer, 28 okt. 1955. 5 P. S. Gerbrandy, 14 nov. 1955. ¢ A.v.
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