
DE STRIJD IN ZEELAND EN ZIJN NASLEEP

De communicaties in het betrokken gebied waren voorts hopeloos;
telefoneren met Londen ofParijs was spoedig vrijwel uitgesloten. Voor elke
verplaatsing hadden de groepen militairen een vergunning nodig alsmede
transportmiddelen (als ze die niet zelf bezaten) - dat was alles vaak moeilijk
of in het geheel niet los te krijgen. Tenslotte was er binnen die groepen
en tussen de groepen onderling weinig samenhang. Tot één groep van hon-
derdvijftig man behoorden, toen zij zich nog in Zeeuws-vlaanderen bevond,
kader en manschappen van vijftien verschillende bataljons' - wij mogen wel
aannemen dat die groep, naar België vertrokken, een nog gemengder
samenstelling kreeg. Naoorlogs onderzoek toonde aan dat zich op 17 mei
in België in totaal minstens zestien verschillende Nederlandse detachementen
bevonden, maximaal ca. tweehonderdvijftig man tellend.
Drie dagen eerder, 14 mei, was vastgesteld dat Nederlandse troepen die in

België belandden, alle naar Duinkerken gedirigeerd zouden worden."
Schout-bij-nacht van der Stad die, Zeeuws-Vlaanderen verlaten hebbend,
zich grote moeite gaf, zoveel mogelijk Nederlandse militairen naar Engeland
te zenden, kwam op 20 mei al voor de tweede maal in Duinkerken aan.
Daar begon steeds groter verwarring te heersen. 'De bewoners', schreefhij,

'ontvluchtten de stad, winkels werden gesloten, de kanselier van het consulaat
was plotseling vertrokken; de verpleging in de Jean-Bart-kazerne liet te wensen
over; sommigen kregen nitstekend eten, anderen die na een maaltijd binnen-
kwamen, niets ... Geld om de mensen tenminste wat rookgerei te verschaffen,
hadden we nog steeds niet; de Fransen en Belgen probeerden herhaaldelijk onze
vrachtwagens en fietsen in beslag te nemen; benzine wilde men ons niet geven;
ten aanzien van de afvoer van Nederlandse troepen kon niemand ons behoorlijk
inlichten; het lag er duimendik op, dat men ons een grote last vond en alleen te
beleefd was om het te zeggen.'.

Wat te doen? Van der Stad besloot de hulp van de Nederlandse gezant in
te roepen, reed in de richting van Parijs, een door de Fransen aangeraden
route volgend, en kwam de volgende ochtend pardoes midden in een Duitse
autocolonne terecht; hij werd krijgsgevangen gemaakt."
Twee dagen tevoren, op 19 mei, hadden ca. twintig man van de marine

onder bevel van kapitein-luitenant-ter-zee H. J. Bouman nit Ostende weten
weg te komen; aan boord van een Deens stoomschip, dat verlaten in een
binnenhaven lag, hadden zij de ketels opgestookt; de bruggen in het haven-
kwartier moesten zij zelf opendraaien, bij de sluizen hielp nog een Belgische
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