DE STRIJD IN ZEELAND EN ZIJN NASLEEP

sproken’; zij hadden voorts een persconferentie gehouden waar van Kleffens
meegedeeld had (hij had dat van zijn in Londen aangekomen ambtgenoten
vernomen) dat de Duitse parachutisten in Nederland ‘bij duizenden’ gedaald
waren ‘in Frans, Belgisch en Engels uniform, in priestersoutane, in de kledij
van nonnen en verpleegsters ?; de ministers hadden verder de militaire attaché
te Parijs, overste van Voorst Evekink, en de inmiddels aldaar gearriveerde
militaire missie van generaal Winkelman opdracht gegeven, de in Frankrijk
aankomende Nederlandse troepen naar Engeland te zenden?; van Kleffens
had tenslotte de in Parijs gevestigde Nederlandse journalist, H. J. van den
Broek, een van de twee correspondenten van De Telegraaf, gemachtigd om,
als hem dat lukte, voor radio-uitzendingen in het Nederlands te zorgen.4

Dat laatste was een denkbeeld van van den Broek geweest. Inderdaad — het
lukte hem. Op zondag 10 mei begonnen, via de Franse radio, de uitzendingen
van een Nederlands programma, spoedig als Radio ‘“Vrij Nederland’ aange-
duid en telkens eindigend met de slagzin: ‘Moed en vertrouwen, luisteraars.
Nederland zal nooit een Duitse provincie worden!” Collega’s van De Haagse
Post, De Maasbode en Het Volk stonden van den Broek hierbij terzijde. Drie
weken lang vonden die uitzendingen plaats — op 10 juni moesten zij abrupt
afgebroken worden: de gehele staf volgde tenslotte de Franse regering in de
richting van Bordeaux. Zij kwam Frankrijk niet uit.

Daarin slaagden, om te beginnen, wél enkele hoofdambtenaren van de
departementen van handel, nijverheid en scheepvaart en van kolonién die
zich of op 10 mei in Parijs bevonden of daar spoedig uit andere landen aan-
kwamen. Zij werden door Steenberghe naar Londen ontboden® of door
Welter, toen hij in Parijs was, weggezonden® en kregen ten behoeve van hun
vertrek officiéle steun. Dat kreeg ook mr. J.W. Beijen, cen van de directeu-
ren van het Unilever-concern die met de chef-accountant, H. ten Haven,
op 12 mei, komend uit Zwitserland, bij Antwerpen gestrand was, naar Parijs
was gereden en korte tijd later, tot financieel adviseur van de regering be-
noemd, met een militair transporttoestel naar Engeland kon vliegen.” Ook
de leden van generaal Winkelmans missie bij het Geallieerde hoofdkwartier
vertrokken daarheen, samen met generaal Noothoven van Goor, het hoofd
van de missie bij de Belgische opperbevelhebber; van zijn missie bleven
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