ONTSNAPPINGEN

evenwel twee officieren in Parijs, zich, toen de Franse hoofdstad bezet werd,
samen met overste van Voorst Evekink naar de Céte d’Azur begevend;
hoezeer dat van Voorst Evekinks naam in Londen schaadde, zullen wij in
een volgend deel uiteenzetten. Naar de Céte d’ Azur begaf zich ook de gezant,
jhr. dr. J. Loudon; van het gezantschaps- en consulaatspersoneel te Parijs
bleven sommigen in de Franse hoofdstad, anderen togen naar onbezet
Frankrijk. -

In normale omstandigheden zou het weinig moeite gekost hebben, alle in
Frankrijk aanwezige Nederlanders of Nederlandse vluchtelingen die het land
wensten te verlaten, naar Engeland te brengen of naar andere landen die niet
door het Derde Rijk onmiddellijk bedreigd werden: alleen al in de West-
franse havens lagen begin juni vijf-en-vijftig Nederlandse schepen: veertien
schepen van de grote vaart, een-en-veertig kustvaartuigen.! Organisatie van
een ordelijke afvoer bleek evenwel in het land dat aan totale ontreddering
ten prooi viel, onmogelijk. Hier en daar ontbrak het de officiéle Nederlandse
vertegenwoordigers tot wie zich vluchtelingen om hulp wendden, aan energie
of goede wil, of aan beide (in Antwerpen kregen vluchtelingen die het consu-
laat vroegen, hen aan een vervoermiddel te helpen, van de consul te horen
‘dat hij geen taxi-onderneming was’?) — maar ook waar die energie en goede
wil wel aanwezig waren, schortte het vaak aan de middelen om diegenen
die wilden vertrekken, daartoe in staat te stellen. Wie in een havenstad als
Nantes of Bordeaux de rood-wit-blauwe vlag van een Nederlands schip zag
wapperen, was nog niet aan het einde van zijn moeilijkheden; een schip dat
naar Engeland voer, kwam men eerst op als men officieel verlof had. Boven-~
dien had de gezagvoerder geen vrijheid om te vertrekken zodra hij dat
wenste: hij had permissie nodig van de burgerlijke en militaire haven-auto-
riteiten; de burgerlijke gaven als regel dat verlof niet als het schip niet eerst
gelost was, maar dat lossen liep door de toenemende desorganisatie van het
economisch leven spoedig in het honderd. Zes coasters bleven tenslotte in
Franse havens achter — de overige Nederlandse koopvaardijschepen wisten,
zij het als regel met grote moeite, soms pas op het nippertje, te ontsnappen,?
enkele met Nederlandse vluchtelingen aan boord, de meeste niet.

Tot de schepen die wel vluchtelingen konden opnemen, of althans op-
namen, behoorden enige die op het allerlaatst en hoewel de Duitsers in de
mond van de Gironde mijnen gestrooid hadden, Bordeaux verlieten — daar-
onder, op 19 juni, het stoomschip ‘Berenice’ van de KNSM. Een auto bracht
de dichter Marsman met zijn vrouw, beiden dwars door Frankrijk gevlucht,

1 Van Popta: ‘Koopvaardijvloot’, p. 74. 2 Getuige A. F. Kahn, Enq., dl. VI ¢,
p. 778. 2 Van Popta: ‘Koopvaardijvioot’, p. 76-78.
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