DE STRIJD IN ZEELAND EN ZIJN NASLEEP

aan boord — mr. H, P. L, Wiessing, op 8 mei uit Den Haag naar Parijs ver-
trokken om een toeristische reportage voor De Haagse Post te schrijven (een
wel zeer nederige taak voor de man die van 1907 tot *21 met zoveel verve
eerst het weekblad De Amsterdammer geleid had, daarna De Nieuwe Groene en
dat laatste blad schipbreuk had zien lijden op zijn communistische overtui-
ging) — Wiessing dan, had met dezelfde boot willen vertrekken als Marsman,
maar werd door een consulaatsbeambte die hij enkele dagen tevoren de les
gelezen had wegens zijn bureaucratisch optreden, geweerd: alle twintig
passagiersplaatsen op de ‘Berenice’ heetten bezet {er zijn volgens de officiéle
gegevens slechts acht passagiers aan boord gekomen?). ‘Ik zie Henny Mars-
man’, schreef Wiessing twintig jaar later,

‘ndg staan, de prachtig gebouwde jonge kerel met in zijn mannelijk gelaat onder
de streuvelige bruine haren een dromerige, dwalende blik. ‘Goed dan’, zei hij,
‘wij gaan, maar hoe is het met je geld? Je bent uit Holland vertrokken met reis-
geld voor drie weken, he? Wij hebben zestigduizend francs bij ons (dat was
tweeduizend gulden). Wil je er wat van hebben? Ji toch? Zo zul je je beter
kunnen redden.’ 2

Op 21 juni, ’s morgens vroeg, werd de ‘Berenice’ diec met vier andere
schepen Bordeaux verlaten had, getorpedeerd. Het schip zonk in drie minu-
ten. Van de vijf-en-twintig bemanningsleden konden slechts zeven gered
worden, van de passagiers overleefde slechts één de ramp: Marsman’s
vrouw.3 Mét de dichter verdween een van ’s lands scherpste politieke teke-
naars, de socialist Tjerk Bottema, in de golven. De overige Nederlandse
schepen die Frankrijk verlieten, wisten, zij het soms na veel wederwaardig-
heden, Engeland te bereiken, de ‘Nigerstroom’ met Wiessing aan boord.

Twee groepen moeten wij nu nog behandelen: de geévacueerden van Breda
alsmede de leden van de Nederlandse krijgsmacht die v66r 20 mei bezuiden
de Somme kwamen.

Eerder beschreven wij hoe, op Pinkstermaandag, de burgerij van Breda
op Frans bevel de stad verlaten moest en hoe ongeveer de helft van de
geévacueerden (diegenen die in en bij Zundert overnacht hadden) de dag

1A, p. 76. 2H. P. L. Wiessing: Bewegend portret. Levensherinneringen (1960),
p- 405. 3 Van Popta: ‘Koopvaardijvloot’, p. 76.
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