EVACUATIE VAN MILITAIREN

daarna weer naar huis terugkeerde; de andere helft was op de 14de mei
evenwel verder getrokken en kwam in Antwerpen aan. Daar bleef een groot
deel van deze vluchtelingen hangen, maar ca. tweeduizend gingen naar
Zeeuws-Vlaanderen, ca. tienduizend trokken Belgi€ dieper in. Via Gent en
Rijssel kwam een deel van hen in R ouaan terecht, van Rouaan in de buurt van
Nantes, enkele duizenden nog zuidelijker: bij Bordeaux en in de Dordogne.
Van diegenen die Antwerpen verlieten, werden een-en-vijftig in St. Niklaas
gedood toen een Duitse bom het schoolgebouw trof, waar zij overnachtten.
Enkelen van de Breda’se vluchtelingen kwamen aan boord van schepen die
naar Engeland voeren, maar een kleine vierduizend bevonden zich, toen
Frankrijk capituleerde, bij de Loire en verder zuidwaarts. In Breda was hun
verblijfplaats totaal onbekend — 23 juni werd het voor één der geévacueerden
die stad kon bereiken: toen pas wist men waar zich de inwoners der ge-
meente bevonden die meer dan een maand zoek waren geweest. Met auto-
bussen werden zij opgehaald, zieken en ouden van dagen met ambulance-
auto’s van het Nederlandse Rode Kruis.*

Wat de leden van de Nederlandse krijgsmacht betreft, willen wij beginnen
met diegenen die zich, althans aanvankelijk, het gemakkelijkst konden ver-
plaatsen: zij die de beschikking hadden over vliegtuigen.

In een vorig hoofdstuk vermeldden wij al dat de vliegschool van Souburg
op 14 mei naar Frankrijk uitweek — ook alweer in verwarring. Drie lesvlieg-
tuigen liet men onbeschadigd achter; van de drie-en-twintig toestellen die
opstegen, vloog één naar het noorden (het landde in de buurt van R ozenburg?)
— de twee-en-twintig overige zetten koers naar een opgegeven vlieg-
veld in Noord-Frankrijk; het was kort voor het vertrek, aldus een der offi-
cieren, ‘een opgewonden, radeloze troep’ geweest, ‘welke elke leiding miste.’
De meeste van de twee-en-twintig toestellen die vertrokken waren, kwamen
met diverse tussen- en noodlandingen tenslotte in Normandi€ terecht. Daar
voegde zich de autocolonne van de vliegschool bij hen die op 15 mei Souburg
verlaten had, en twee dagen later arriveerden twee autobussen met instruc-
teurs, leerlingen en technisch personeel van de vliegschool Haamstede die op
13 mei haar laatste toestellen door Duitse bombardementen en beschietingen
kwijtgeraakt was*; deze groep had grote moeite gehad om Breskens te berei-
ken; dat was op de avond van 16 mei gelukt.? Uiteindelijk moesten de groep-
Souburg én de groep-Haamstede niet alleen al hun vliegtuigen maar ook al
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