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hun automateriaal achterlaten; per trein vertrokken zij naar Cherbourg;
vandaar werden zij samen met ruim vijftig man van de landmacht op 30 mei
met een Nederlands schip naar Engeland gebracht.' Daar arriveerde ook het
personeel van de Marineluchtvaartdienst dat (zoals wij eerder beschreven)
met zijn toestellen naar Cherbourg en Brest gevlogen was.
Men ziet: al deze groepen hadden eigen vervoermiddelen of kregen ge-

vorderde vervoermiddelen toegewezen. Bevoorrecht in dit opzicht waren
ook enkele detachementen van de marechaussee, ten dele uit Noord-Bra-
bant, ten dele uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstig. Autobussen en vrachtauto's
waren voor hen gevorderd; daarin hadden zij hun volledige uitrusting en
hun fietsen, ja zelfs hun archieven meegenomen; dat alles beschouwden zij
als zo waardevol dat zij herhaaldelijk weigerden, plaats in te ruimen voor
Nederlandse militairen die aan de kant van de weg stonden." Eén landmacht-
detachement, hoofdzakelijk uit artilleristen bestaande, wist Cherbourg te
bereiken vanwaar het op 23 mei naar Southampton overstak"; ook dit
detachement had eigen vervoermiddelen bij zich: de munitiewagens. De
munitie was in Breda achtergelaten en de chauffeurs hadden zich 'practisch
lens gereden'r' Een tweede detachement waarbij zich Molenaar, de directeur
van het interneringskamp Ooltgensplaat met tien van zijn bewakers had kun-
nen aansluiten, vond (na lange omzwervingen) begin juni een schip bij Caen;
een derde, een zeer gemengd detachement (twintig officieren, uit acht ver-
schillende regimenten afkomstig, waren er bijó), energiek geleid door een
militair arts die in Zeeuws-Vlaanderen gelegen had, dr. C. F. Koch, stak op
10 juni samen met de Koninklijke Marechaussees uit Brest over," Koch zeer
verbitterd over het feit dat hij de leiding had moeten nemen: er waren, zei
hij aan de Enquêtecommissie, 'geen troepenofficieren die daartoe capabel
waren of er zin in hadden.'?

1A.v., p. 26-28. De commandant van het vliegveld-Haamstede, kapitein-waar-
nemer ir. ]. P. Berdenis van Berlekom, werd op II mei verbindingsofficier bij
generaal Durand: de kapitein sprak uitstekend Frans. Toen hij Zeeland verliet,
ging hij per taxi van Breskens naar Duinkerken, vandaar per trein naar Parijs,
vandaar naar Le Havre. Daar ontmoette hij toevallig op de markt het katholieke
Tweede-Kamerlid mr. Th. F. M. Schaepman die in Antwerpen vastgelopen was,
maar per auto Le Havre had kunnen bereiken. Met nog twee andere officieren
wisten kapitein Berdenis en Schaepman aan boord te komen van een Engels
troepenschip dat naar Glasgow voer (getuige Th. F. M. Schaepman, Enq., dL II c,
p. 218, en getuige]. P. Berdenis van Berlekom, a.v., dl. VIII c, p. 284-85). 2 Ge-
tuige D.J. Galle, a.v., dl. VIII c, p. 214. 3 Kamerling: Zeeland, p. 158. 4 Getuige
D. J. Galle, Enq., dl. VIII c, p. 212. 6 Kamerling: Zeeland, p. 163. 6 A.v., p. 158.
7 Getuige C. F. Koch, Enq.,.dl. VIII c, p. 87.
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