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Londen

Wij verlieten koningin wilhelmina op het moment waarop zij, op 13 mei
omstreeks vijf uur 's middags, in Harwich arriveerde; 'dáár kon ik dan
beoordelen', had zij gehoopt, 'wanneer ik naar het vaderland kon terugkeren
en naar welke plaats. Bovendien zou ik nu nog een poging kunnen doen,
meer militaire bijstand te verkrijgen.' Die ochtend had zij even na vier uur
koning George opgebeld - nu belde zij hem weer op. Een lang gesprek ont-
stond. De Engelse koning betoogde dat de berichten uit Nederland slecht
waren en dat zij er dus beter aan deed, naar Londen te komenj.hij bood
haar gastvrijheid in zijn eigen paleis aan, Buckingham Palace. 'With deep reluct-
ance', zo noteerde de koning in zijn dagboek, 'she was persuaded to accept
the inevitable'? Een extra-trein vervoerde haar en haar gevolg naar Londen
waar zij aan het station verwelkomd werd-door de koning en door koningin
Elisabeth ('J had not met her before', schreef de eerste. 'she was naturally very
upset & had brought no clothes with her'2) alsmede door gezant Michiels en de
ministers van Kleffens enWelter; die laatsten waren al onderweg geweest naar

. Parijs, maar de gezant had hen nog van het vliegveld kunnen terugroepenê,
,We moeten dadelijk aan het werk' , zei de koningin tegenWelter in de auto die
haarnaar hetpaleis bracht"; tegen van Kleffens zei zij; 'Ik: verwacht u straks.'1i

'De koningin', schreefhij ons bijna zestien jaar later, 'zag er, zeer begrijpe-
lijk, nogal vermoeid uit. Ze was geschokt en gespannen maar volkomen
zichzelf meester, volstrekt niet moedeloos, vastberaden, en in staat om scherp
en helder te denken." Het gesprek duurde enkele uren. Om te beginnen
werd besloten dat de koningin onmiddellijk in een telegram aan de Franse

1 Aangehaald door J. W. Wheeler-Bennett: King George VI, p. 451. 8A.v..;
3 E. F. M.J. Michiels van Verduynen: Verslag over de meidagen, p. 9. • eh.J. J.
M. Welter, 21 nov. 1955. De koffers waar de effecten van de koningin in zaten',
werden naar de Nederlandse legatie gebracht. 'Een week of twee later vroeg de
koningin mij', aldus Steenberghe, 'Knnt U mij mijn vermogen weer geven?'
Ik wist van niets. Daar werd een hele tijd over heen en weer gepraat en tenslotte
ging ik naar Michiels. 'Heb jij dat vermogen? Het moet in een paar koffers zitten.'
'0 - zijn dat de koffers die al zo lang bij, ons in de gang staan? Een hoop mensen
zijn er al langs gelopen.' Ze waren er nog.' (M. P. L. Steenberghe, 1 nov. 1955).
" Brief, 7 okt. 1969, van E. N. van Kleffens. 6 A.v., 25 febr. 1956.
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