
De 'Vijfde Colonne'

Verraad, door NSB' ers en andere Vijfde Colonnisten gepleegd, is tijdens de
meidagen door talloze, vermoedelijk wel door de meeste Nederlanders als
een van de hoofdoorzaken van onze snelle nederlaag beschouwd, misschien
wel als de belangrijkste hoofdoorzaak. Daarmee bracht men dan een ander
verschijnsel dat men gemeend had te constateren, in onmiddellijk verband:
dat de Duitse troepen in het algemeen en hun parachutisten in het bijzonder
gebruik hadden gemaakt van de listigste vermommingen en dat de Duitsers
bovendien kwalijke methoden toegepast hadden als het, in schepen, naar
Rotterdam smokkelen van wapens waarvan zij bij de inzet van hun operaties
gebruik konden maken.
Wat dit laatste betreft: voor een dergelijke wapensmokkel waren de

Duitsers niet te braaf (Hitler had het in Noorwegen getracht maar al zijn
vrachtschepen waren de Noorse havens te laat binnengelopen), doch die
smokkel heeft zich, voorzover men bij de na de meidagen ingestelde onder-
zoekingen kon nagaan, in ons land, met name in Rotterdam, niet voorge-
daan. Eventuele Duitse plannen in die richting hebben geen spoor in de
stukken nagelaten; het kan zijn dat, als die plannen wèl bestaan hebben, een
afschrikwekkend effect uitging van de bewaking bij Lobith die na de Duitse
inval in Denemarken en Noorwegen verscherpt was en die ook op de ochtend
van IO mei, toen operatie Trojanisches Pferd (de overval op de bruggen bij
Nijmegen) kwam te vervallen, effectief bleek te zijn.
Nierstrasz, onze trouwe gids, vermeldt, wat Rotterdam aangaat, ten aan-

zien van die wapensmokkel niettemin één getuige: een kapitein van het
Indische leger die, vroeg in de ochtend van 10mei, 'in een gevorderde gesloten
auto met grote snelheid over de reeds door de Duitsers bezette Maasbruggen
rijdend', meende te zien, 'dat uit een Zweeds schip ... mortieren, motoren
met zijspan, radiotoestellen en andere legergoederen werden gelost." 'Ik heb',
schreef Nierstrasz ons later, 'de verklaring vermeld omdat deze zo positief
was gesteld. Achteraf had ik echter beter daarbij kunnen vermelden dat ik
aan de juistheid twijfel.'2 Indit verband vermelden wij nog dat Nierstrasz in
zijn boek De strijd 0111 Rotterdam, mei 1940 tevens vermeldt dat een politie-
agent van het Noordereiland die op 10 mei in alle vroegte mèt anderen
in het bij het Noordereiland gelegen zwembad gevangen gezet werd, aldaar
zag, 'dat twee burgers zich in een badhokje in daar aanwezige Duitse uniforms
staken." De Rotterdamse commissaris van politie die deze en dergelijke

1 Nierstrasz: Rotterdam, p. 33. 2 Brief, 5jan. I953, van V. E. Nierstrasz. 3 Nier-
strasz: Rotterdam, p. 32.
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