TERUGBLIK OP DE ‘VIJFEDE COLONNE

van de genie die in "48 aan de Enquétecommissiec omstandig en boeiend ver-
haalde hoe hij op 7 mei ’40 ontdekte dat sabotage gepleegd was aan een
sluisje dat voor de inundatie van een deel van de Grebbelinie van belang was,!
medio juni ‘40 uitdrukkelijk verklaarde dat hij bij dat sluisje niets had kun-
nen ontdekken wat op sabotage wees.2 Wij voegen hier nog aan toe dat de
gemobiliseerde NSB’ers zich tijdens de gevechten niet anders gedragen had-
den dan de niet-NSB’ers. Tegen J. M. de Booy zei generaal Winkelman op
een van de gevechtsdagen dat hij, op grond van de bij hem binnengekomen
berichten, over hun houding zeer tevreden was.?

Neen: de Vijfde Colonne is in hoofdzaak een projectie geweest van
Nederlandse angstgevoelens. En tekenend is het dat deze angstgevoelens, in
menige Duitse militair levend, aan Duitse kant tot even irrationale reacties
leidden als zich bij de Nederlanders voorgedaan hebben. Wij maakten er al
melding van, dat Duitse militairen op de avond van 14 mei in Rotterdam
meenden dat men hun vergiftigd drinkwater aangereikt had. In Utrecht wer-
den op 15 mei ’s avonds de hekken van het stadhuis gesloten terwijl groepen
Duitse officieren in de hal stonden te wachten. Grote opwinding! ‘Wir sind
verraten!’ werd geroepen. ‘Het kostte’, aldus de burgemeester, ‘moeite, hen
te kalmeren.*

Zeker: een deel van de in ons land woonachtige Rijksduitsers was van een
mentaliteit bezield waaruit verraderlijk optreden had kunnen voortvloeien.
Maar dat optreden heeft zich, een enkel geval vitgezonderd, niet voorgedaan.
Wel sprak het voor een deel van die Rijksduitsers vanzelf dat zij, voorzover
niet geinterneerd (dat gold dus vooral voor het oosten des lands), onmiddel-
litk aan de Wehrmacht hand- en spandiensten verleenden na haar intocht.

Hier en daar deden NSB’ers hetzelfde. Op 10 mei toonde een NSB’er bij
Meppel troepen van de 1ste Kavallerie-Division aan, dat zij op een bepaald
punt niet bevreesd hoefden te zijn voor landmijnen.’ Op 12 mei bood een
andere NSB’er bij de Afsluitdijk ‘voll Freude’ zijn diensten aan diezelfde
divisie aan: hij wees Duitse pantserwagens die op verkenning waren, de weg.®
Op diezelfde dag zag Antoon Coolen in Noord-Brabant hoe een vrouwelijk
lid van de NSB voor Duitse militairen ‘vlees op schaaltjes’ aandroeg, ‘en
vorken voor de heren er bij. Zij komt het hun stralend van verrukking
aanbieden.’? Dat zal zich wel op meer plaatsen voorgedaan hebben, althans
waar men geen tijd had gehad om de NSB’ers te interneren. Overigens zou-
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