
BALANS

den wij de reacties van die NSB' ers op de ook voor hen onverwachte Duitse
inval niet al te simplistisch willen voorstellen. 'Het deed mij pijn', schreef
een functionaris uit Overijsel,

'dat nu juist onze grenzen werden geschonden door een staat die nu juist in
politiek opzicht zo mijn belangstelling had. Ik voelde mij bedrogen, ik voelde
mij alsof een goede kennis die ik in zijn levenshouding moeilijk een groot ge-
deelte mijner sympathie kon onthouden, mij een geducht pak slaag had toe-
gediend en dan nog wel geheel zonder aanleiding, geheel zonder waarschuwing,
neen, dat had ik niet verwacht! Het viel mij ongelooflijk tegen. Dit was niet goed
te praten.'

Zo op 10 mei. Op 12 mei:

'Ik ging naar Enschede en bezocht het kringhuis : ook daar verslagenheid.
Men had geen lust en zou het liefste op willen houden. Duitsland had door zijn
houding iedere werkzaamheid voor ons, nationaal-socialisten, onmogelijk
gemaakt.'

Enkele dagen later evenwel:

'Op bijna allen had dit hele gebeuren lang niet de indruk gemaakt die het op
mij maakte. Het ongewone beeld van vreemde soldaten langs de weg en in de
dorpen was zo ongeveer het enige ongerief. Er was hier niets gebeurd. Voor ons
was de oorlog al ten einde. 'Het was hier altijd een rommel en een slappe boel
geweest. Hitler zou dit wel veranderen en wat maakt het uiteindelijk uit of je
Duitser of Nederlander bent?' Dit waren zo de doorsnee-verhalen die men te
horen kreeg."!

Een meer intellectueel pro-Duitser, geen NSB' er nog, maar wel sterk aange-
trokken door de geest van 'het Nieuwe Duitsland', heen-en-weer geslingerd
tussen bewondering voor het Derde Rijk en medeleven met het overvallen
vaderland, kon de oorlog 'niet anders zien dan als een vreselijke vergissing,
als iets waanzinnigs waarvan men moest hopen dat het, hoe ook, ten spoe-
digste zou eindigen.P Ook dr. T. Goedewaagen, hoofdredacteur van De
Waag, was diep teleurgesteld geweest door de inval. Solidair voelde hij zich
met Nederland, maar ook met Duitsland-

'een verwarring van gevoelens zoals men zich later niet meer zal kunnen voor-
stellen! In die stemming werd ik op zondag 12 mei in de Ripperdakazerne te
Haarlem geïnterneerd, voor mij geheel onverwachts. Ik had nooit aan mijn
'Nederlandse betrouwbaarheid' getwijfeld. Dat de overheid dit wèl deed,
griefde mij diep ... Ik was als toeschouwer de kazerne binnengegaan. Ik kwam
er als activist weer uit."
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