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Dat laatste verschijnsel is, dunkt ons, vrij algemeen geweest in die zin dat
er weulig NSB' ers geïnterneerd zijn die niet, door de ondervonden behan-
deling, als fellere en fanatiekere nationaal-socialisten uit de internering ont-
slagen werden. Menigeen hunner voelde zich martelaar voor een heilige zaak;
men had voor de overtuiging geleden; dus was deze versterkt. Dat kon dan
nog wel gepaard gaan met gevoelens van solidariteit met een Nederland dat
zij, de NSB' ers, spoedig naar hun hand hoopten te zetten en met gehechtheid
aan zijn traditionele symbolen. In het interneringskamp Spijkerboor werd
na de mededeling dat Nederland gecapituleerd had, een driewerf hoera op
ons leger uitgebracht en het Wilhelmus aangeheven - zulks op initiatief van
de plaatsvervangend leider der NSB, C. van Geelkerken,' en in het KLM-
gebouw bij Scheveningen dat ook als interneringsdepot dienst deed, volgde
op de capitulatie-aankondiging zelfs een 'Leve de koningin!' en alweer het
Wilhelmus. De geïnterneerde Duitsers, aldus een kringleider der NSB,
'waren toen zo onhandig om toen een 'Es lebe Adolf Hitler!' uit te brengen,
wat ons op dat moment pijn deed.'2

Vrijgelaten werden de geïnterneerden hetzij op de avond van 14 mei,
hetzij op de r yde. Een daartoe strekkende order van generaal Winkelman
werd op 15 mei driemaal per radio omgeroepen.ê Die vrijlating wekte bij
menigeen onder de autoriteiten die bij de arrestatie en internering van
NSB' ers betrokken geweest waren, een sterk gevoel van angst: men duchtte
onmiddellijke wraak. In Amsterdam werd een geïnterneerd inspecteur van
politie na zijn invrijheidstelling naar het hoofdbureau gebracht waar burge-
meester de Vlugt en procureur-generaal van Thiel hem de hand drukten,
uitdrukkelijk hun spijt betuigend over het feit dat zij hem hadden laten
opsluiten; de hoofdcommissaris, H. J. Versteeg, liet hem met zijn eigen auto
naar huis brengen maar vóór de vrijgelatene het hoofdbureau verliet, voegde
Versteeg hem fluisterend toe: 'Mijn hart was gebroken toen ik je het inter-
neringsbesluit moest meedelen: de grootste sodemieter was van Thiel.'4
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Het Vijfde-Colonne-beeld, in mei '40 ontstaan, werd, zo schreef ik in '53,
door de gebeurtenissen die er op volgden, als het ware gefixeerd: 'dat in de ,1

1 PRA-Utrecht, proces-verbaal van verhoor van C. van Geelkerken, p. 3 (a.v.,
1510, map c). 2 J. G. B.: 'Rapport betreffende internering', p. 2. S Bijlagen
Handleiding Militair Gezag, boekwerk C. • D. Bakker: Rapport, 25 mei 1940, p. I
(Doc I-53, map a-j).

507


