
DE NEDERLAAG

de orde stellen welke de werkelijke oorzaken van die nederlaag waren.
Die vraag hebben wij in feite al beantwoord.
In ons eerste deel (Voorspel) schetsten wij hoe in het Derde Rijk van '33

af een voor die tijd ultramoderne krijgsmacht opgebouwd werd, en gaven
wij in bijzonderheden weer hoe het Nederlandse defensie-apparaat in de
periode tussen de twee wereldoorlogen onder invloed van tal van factoren
verwaarloosd werd. In ons tweede deel (Neutraal) boden wij een beeld van
het Duitse aanvalsplan, deden wij gedetailleerd uitkomen hoe sterk (beter: hoe
zwak) de Nederlandse krijgsmacht zowel in personeel als in materieel opzicht
was en besteedden wij aandacht aan de geheime contacten met België,
Frankrijk en Engeland - contacten die in hoofdzaak niet verder kwamen dan
tot het wederzijds geven van inlichtingen maar die niet tot werkelijke coör-
dinatie, tot gemeenschappelijke, goed-geïntegreerde plannen leidden.
Die hoofdstukken uit onze vorige delen zijn het waarin de voornaamste

oorzaken van de nederlaag aangegeven zijn. Wie zulks wenst, kan ze her-
lezen: hier willen wij niet in herhalingen vervallen. Het kwam alles hierop
neer dat Nederland zwak was en in zijn verdediging vrijwel alleen stond
- alleen tegenover een tegenstander die over de sterkste strijdmacht beschikte
welke Europa op dat moment kende. Voor een hardnekkige verdediging
bezaten wij noch de ruimte, noch het kader, noch de manschappen, noch de
middelen, noch de mentahteit. Het was Hitler daarentegen mogelijk om,
gebruik makend van het voordeel der verrassing, voldoende strijdkrachten
tegen ons land in te zetten om een snelle overwinning te waarborgen. In die
zin kan men zeggen dat Hitler op het moment waarop zijn troepen op 10mei
de eerste schoten losten en waarop de eerste Duitse bommen vielen, de strijd
al gewonnen had. Quantitatief was de Duitse Wehrmacht die tegen de onze
opereerde, niet superieur, qualitatief was zij dat wèl- in hoge mate. Daarom
handhaven wij ook de uitspraak die wij in ons eerste deel deden: dat de strijd
die wij in de meidagen van '40 te voeren kregen, verloren is in de jaren' 20 en
'30 - een bezuinigingsperiode waarvan zich zelfs midden in de strijd nog een
tekenend symptoom openbaarde; Nierstrasz spreekt van' een komische noot',
wij zouden het eerder een tragikomische willen noemen dat de commandant
veldleger op de derde oorlogsdag (de derde, niet de eerste) via het Algemeen
Hoofdkwartier gemachtigd werd, alle uitgaven te doen die nodig waren
voor het in staat van verdediging brengen van de onder hem ressorterende
stellingen. 'Wij moeten ze eerst heroveren', merkte een van de officieren van
het zuidfront van de Vesting Holland verbitterd op.' 'Er ontbrak slechts aan',
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1 Getuige M. R. H. Calrneyer, Enq., dl. Ic, p. 315.
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