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schrijft Nierstrasz, 'dat de commandant veldleger gemachtigd werd tot het
doen schieten op de vijand."
Dat onze troepen, gegeven hun zwakke bewapening, slechte training,

onvoldoende encadrering, gebrekkige mentale voorbereiding en veelal on-
bekwame leiding een beperkte gevechtswaarde hadden, is duidelijk; het is
ook menigmaal nit onze beschrijvingen gebleken. De billijkheid gebiedt
evenwel, er op te wijzen dat het begin van elke oorlog en in het bijzonder de
Z.g. vuurdoop ook voor troepen die beter innerlijk voorbereid zijn alsmede
beter geleid worden, steeds een zware beproeving betekent. Aan de situatie
waarin hij gevaar loopt het leven te verliezen of ernstig gewond te raken,
moet elke militair wennen; die situatie vergt aanpassing - maar tijdens de
meidagen ontbrak de aanpassingstijd. zulks heeft er tegen de achtergrond
van de al genoemde factoren toe bijgedragen dat aan tal van sectoren weinig
weerstand geboden is. Men werd door het geweld van de moderne oorlog
overrompeld; velen konden daar niet tegen op, verdroegen de oorverdovende
explosies al niet en sloegen haast instinctief op de vlucht. Het is waar: slechts
één sergeant werd wegens desertie gefusilleerd; in werkelijkheid had men
evenwel duizenden op grond van hetzelfde in staat van beschuldiging kunnen
stellen. De vier krijgsraden-tc-velde die in het leven geroepen werden,
kwamen daar niet aan toe; pas in de eerste periode van de bezettingstijd werd
systematisch nagegaan welke officieren, onderofficieren, korporaals en man-
schappen zich aan strafwaardig gedrag schuldig gemaakt hadden. Enkele
officieren werden toen door de militaire kamer van de Haagse arrondisse-
mentsrechtbank berecht, maar de vervolging van een groot aantal onder-
officieren en soldaten het men vallen, 'omdat daar', aldus Nierstrasz, 'geen
beginnen aan was en een grens, waar wel en waar niet tot vervolging zou
moeten worden besloten, niet was te trekken, terwijl bovendien onvol-
doende gegevens beschikbaar waren. '2 Neen - een goed vechtend leger wordt
niet nit de grond gestampt en ontstaat ook niet bij toverslag, warmeer de
vijand aanvalt. Een maand na de capitulatie las generaal Harberts in een
gevechtsbericht de zin: 'Toen werd het levensgevaarlijk en gingen wij terug'"
- die schrijver was eerlijk: velen hebben zo gehandeld.

Velen, maar bepaald niet allen.
De commandant veldleger heeft in zijn voor de Enquêtecommissie ge-

schreven memorie een opsomming gegeven van de korpsen en wapens die
zich zijns inziens moedig geweerd hadden, Hij noemde speciaal de cavalerie,
de huzaren-motorrijders van de Lichte Divisie, de genie, het korps mariniers,

1 Nierstrasz: Veldleger, p. 61. 2 V. E. Nierstrasz: 'Memorie voor de Enquête-
commissie',Enq., dl. I b, p. 183. 3 Getuige]. Harberts, a.v., dl. I c, p. 447.
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