DE NEDERLAAG

de regimenten grenadiers en jagers, het korps politietroepen en de Militaire
Luchtvaart.! Onzerzijds zouden wij aan deze reeks (die wellicht ietwat
willekeurig samengesteld is) in elk geval de Koninklijke Marine willen
toevoegen en bovendien de verdiensten van de Militaire Luchtvaart speciaal
willen onderstrepen: van geen wapen verkeerden de leden bij hun operaties
in een positie van zo drukkende materiéle inferioriteit en, als gevolg daarvan,
van zo acuut levensgevaar. De militaire vliegers hebben zich evenwel
ingezet tot er nagenoeg geen toestel meer over was waarmee zij konden
opstijgen.

Elke opsomming bergt intussen het gevaar in zich dat waardering toevalt
aan militairen die zulks niet verdienen en onthouden wordt aan anderen die
er aanspraak op maken. Laat ons dan vermelden dat na jarenlange onderzoe-
kingen, op grond van hun gedrag tijdens de meidagen, aan 926 militairen
van de Koninklijke Landmacht (met inbegrip van de Militaire Luchtvaart)
militaire onderscheidingen toegekend werden, in 30 gevallen de Militaire
Willemsorde.? Het aantal onderscheidingen, toegekend aan militairen van de
Koninklijke Marine (met inbegrip van het korps mariniers) bedroeg 162,
waaronder 4 Militaire Willemsorden.® Wi vertrouwen dat die onderschei-
dingen stuk voor stuk verdiend zijn geweest — wij zijn er niet van overtuigd
dat allen die een onderscheiding verdienden, deze inderdaad ontvangen
hebben.

De vraag of onze krijgsmacht als geheel zich in de meidagen goed of niet
goed geweerd heeft, achten wij te oppervlakkig en te globaal om er een
zinvol antwoord op te geven; wie zich desondanks tot het geven van dat
antwoord geroepen voelt, dient uit te gaan van de vraag wat men, in de
omstandigheden van 1940, van deze krijgsmacht tegen deze tegenstander in
redelijkheid verwachten mocht. Dat was ook een vraag die de Duitsers zich
gesteld hebben en dan verdient het, dunkt ons, bijzondere aandacht dat zowel
het verloop als de duur van de veldtocht in Nederland Hitler en zijn generaals
tegengevallen zijn. Op 10 mei mislukte de Duitse luchtlanding bij Den Haag
en op de 13de werd de Nederlandse weerstand door de Duitse militaire
leiding nog zo hoog aangeslagen dat besloten werd, hem door middel van
vernietigende aanvallen op de grote steden in het westen des lands te breken.
'Wij voegen daaraan toe, dat het onze indruk is (van meer dan ‘indruk’ mogen
wij niet spreken) dat de prestaties van de Nederlandse krijgsmacht niet
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