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aan hij zeven-en-een-half jaar later bezweek, door een veelheid van factoren
(de schokken van de bezettingstijd, de eoncentratie op de naoorlogse weder-
opbouw, de geringe omvang van de pers in de eerste naoorlogse jaren),
nimmer een figuur geworden is die tot de verbeelding van het Nederlandse
volk gesproken heeft. Te weinigen hebben zijn kracht van karakter onder-
kend. Daar zal in ons volgend deel nog van te gewagen zijn, maar onbillijk
ware het, niet in dit deel en op deze plaats, de strijd beschreven zijnde, uit te
spreken dat de houding die Henri Gerard Winkelman tijdens de Duitse inval
aan de dag legde, niet alleen de door hem gecommandeerde strijdmacht maar
het gehele volk ten voorbeeld had kunnen strekken.
Bewust spreken wij hier van 'houding'. Bezwaarlijk kon de opperbevel-

hebber van de Nederlandse land- en zeemacht zich een kundig veldheer
tonen: hij had er de militaire krachten niet voor, niet de geografische ruimte,
niet de tijd. Eén ding kon hij wel: de hem opgedragen taak met wilskracht
en volharding uitvoeren, zware tegenslagen manmoedig opvangen, rustig
en nuchter overleg plegen, zijn verantwoordelijkheid scherp in het oog hou-
den, staf en ondercommandanten inspireren tot voortzetting van de onge-
lijke strijd zolang die voortzetting binnen de concepties die toen golden,
zinvol was. In al die opzichten heeft Winkelman, in tegenstelling tot andere
hooggeplaatsten die de lezer in ons relaas tegenkwam, niet alleen niet ge-
faald - hij heeft er in uitgeblonken.
Van het capitulatiebesluit, de generaal op dinsdagmiddag 14 mei weer-

strevend door de gebeurtenissen afgedwongen (niet, niet eens, door het
bombardement van Rotterdam, maar door het ultimatum tegen Utrecht),
heeft de Enquêtecommissie opgemerkt dat zij van oordeel was, 'dat dit op
dat moment onvermijdelijk was teneinde land en volk te sparen voor een
onoverzienbare katastrofe die militair beschouwd van geen betekenis ge-
weest zou zijn'." De woorden 'van geen betekenis' en 'onoverzienbare
katastrofe' lijken ons (W. Drees jr. wees hier al op in '612) iets te zwaar; door-
vechtend had men de Duitsers meer verliezen kunnen toebrengen en had men
ook wellicht tijd kunnen winnen voor het uitvoeren van extra vernielingen
en voor het transport naar Engeland van enig militair personeel. Ook achteraf
bezien zou evenwel de positieve betekenis van dit alles zeer beperkt geweest
zijn: op 12 mei waren de eerste Duitse tanks de Maas tussen Namen en
Sedan gepasseerd, op 14 mei stond de nederlaag van alle Geallieerde strijd-
krachten benoorden de Somme, en dus ook bezuiden deze rivier vast.
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