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radioberichten luisterden; met verontwaardiging repten vanh etsnode gedrag
der Vijfde Colonnisten; ontzet waren over het vertrek van koningin en
kabinet; pijnlijk verrast door de aankondiging der capitulatie - ja, dat het
dagelijks bestaan hun gedurende de invasieperiode tamelijk zinloos voorge-
komen was behalve voorzover het met de oorlog in verband gestaan had.
Maar gingen die gevoelens bij elkeen even diep ?Waren zij in elkeen aanwe-
zig? Wij menen van niet. Onverschilligheid en onaandoenlijkheid zijn sterke
krachten in de geschiedenis. Dat is niet alleen tijdens de bezetting gebleken
- het bleek al uit sommiger reacties onmiddellijk na de Duitse inval die ande-
ren diep kwetsten.
Laat ons met Antoon Coolen op Pinksterzondag 12mei post vatten bij een

van de bruggen over de Noordbrabantse Dommel die opgeblazen is:

'Een der heen-en-weer rijdende auto's van de Duitsers houdt plotseling in.
Officieren staan er overeind in met hun kaart en wenken een troepje nieuwsgieri-
ge burgers dichterbij. Ze komen haastig en bereidwillig en reikhalzen rond de
auto om de vraag in het Duits te verstaan. Op de kaart van de Duitsers is sprake
van een houtzaagmolen in de buurt en nu willen de Duitsers weten waar die
molen is, want ze moeten hout hebben voor een noodbrug over de Dommel.
De mensen redetwisten even onder elkaar of die molen er nog is, ja dan neen,
en spannen zich in om de Duitsers de inlichtingen te geven die ze vragen.
Ik nader het troepje om de auto en waarschuw de mensen dat het geven van
inlichtingen aan de vijand verboden is en dat de vijand er ook niet toe kan
verplichten. Ik houd zelfs een kleine toespraak dat het geen spelletje is, dat hun
eigen broers of zonen misschien zich ergens doodvechten en dat zij zich hier
haasten om de Duitsers te helpen ... Maar ginds - neen, wat zijn we voor een
volk? Een aantal vrouwen is buiten haar huizen gekomen met schalen waarop
koffie dampt, zij gaan er mee naar de Duitsers die hun kaarten opvouwen en
lachen'l-

en dat waren dan niet vrouwen van wie Coolen vernam dat zij lid van de
NSB waren, als die andere die vlees op schaaltjes kwam aandragen ('en
vorken voor de heren er bij').

Door Rotterdam rijden op 15 mei, daags na het bombardement, Duitse
legerauto's, 'Ik: ergerde mij', schreef een journalist,

'aan de ongewone gedienstigheid mijner Rotterdamse medeburgers die in
vloeiend Duits de ongenode gasten wegwijs maakten. Mijn ergernis die zich
uitte in een reeks van verwensingen aan het adres van deze behulpzame stad-
genoten (waarbij ik beken, anders zelden of nooit te vloeken) werd gedeeld

1 A. Coolen: Bevrijd vaderland, p. 23-24.
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