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door enkele eenvoudige lieden die zich eveneens om de auto verzameld hadden.”

Van Schouwen werden op 19 mei duizend Nederlandse krijgsgevangenen
afgevoerd, in het Brabantse begeleid door drie Duitse bewakers (‘ze zijn al
even moe als wij’). ‘Overal’, schreef een der krijgsgevangenen,

‘staan plukjes mensen, voorbijgangers en bewoners van huizen en boerderijen
langs de weg. Ze gapen ons aan. Er zijn jonge kerels bij die grinneken! Ja,
grinneken! Een hevige geirriteerdheid over dat stompzinnige gegrinnik stijgt
in ons op. Daar heb je nu die jonge kerels die in het leger hadden moeten zitten
in plaats van de opgeroepen huisvaders van vijf-en-dertig jaar — verwaten jonge
kerels die er niets van begrijpen, die een troep verslagen soldaten van hun eigen
volk, uitgeput en afgemat, in krijgsgevangenschap zien wegvoeren, en stomp-
zinnig en béte grinneken. Grinneken! Eén hoor ik er zeggen met een langzame
dreinstem: ‘Kijk — ze worden opgebracht, met de kapiteins voorop!’

‘Opgebracht’, alsof we misdadigers waren, lieden die hun niets aangaan, waar
je om kunt lachen.

Ineens wordt het ons duidelijk dat er twee soorten Hollanders bestaan. Eén
soort die oorlog gevoerd of aan den lijve gevoeld hebben of in ieder geval intens
hebben meegeleefd — en de andere soort, verwend, onbenullig, lamzakkig, die er
niets van gemerkt hebben, die er zelfs niets mee te maken gehad hebben, en dus
nog even verwend, onbenullig en lamzakkig doen als tevoren — om te huilen!”

Wij stellen daartegenover dat juist de verslagen over de afvoer dier krijgs-
gevangenen menigmaal melding maken van intens medeleven. Zij werden op
15 mei in Asten bij de Peel-Raamstelling met gejuich ontvangen (“t Is pre-
cies of we geen verslagenen, maar overwinnaars zijn die thuiskomen’?); in
Venlo stond het een dag later ‘zwart van de mensen’ die ‘zeep, tabak, hand-
doeken, zakdocken, zelfs flessen wijn’ aan de militairen aanreikten die in
krijgsgevangenschap weggevoerd werden®; in Amhem kregen de krijgsge-
vangenen die op de Grebbeberg gestreden hadden, ‘een ovatie alsof we als
overwinnaars uit de strijd gekomen waren . ... Vrouwen langs de weg
stonden te huilen en met zakdoeken te wuiven; ik werd er soms zelf bijna
beroerd van’, en in laatstgenoemde stad alleen al werden door het Rode
Kruis met inschakeling van het Vrouwelijk Vrijwilligerskorps en honderd-
vijftig padvinders zes-en-twintig autovrachten opgehaald met allerlei arti-
kelen die de krijgsgevangenen nodig konden hebben.®
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