
HET VERTEKENDE BEELD

Wie zal het wagen, deze en dergelijke symptomen van enerzijds onver-
schilligheid, anderzijds medeleven tegen elkaar af te wegen?

*

Het beeld van de strijd in de meidagen dat, toen de wapens rustten, bij het
Nederlandse volk bleef hangen, kan ons toch nog een belangrijke vinger-
wijzing zijn.Wel te verstaan: alswij dat beeld schetsen, geven wij niet weer
wat tijdens de meidagen in werkelijkheid geschied is (dat trachtten wij te doen
in alles wat voorafging), maar louter datgene waarvan de massa van "het
Nederlandse volk tijdens de bezetting en ook nog wel daarna meende dat het
geschied was.
Nederland, zo meende men dan, was door het Derde Rijk onverhoeds en

verraderlijk besprongen. Daarbij hadden de Duitsers niet alleen een ver-
pletterende militaire overmacht ingezet - zij hadden ook op grote schaal
verboden en lafhartige methoden toegepast: hun luchtlandingstroepen in
vermommingen gestoken, op grote schaal misbruik gemaakt van Neder-
landse uniformen, een omvangrijke Vijfde Colonne opgericht, bewapend en
geïnstrueerd, valse geruchten verspreid, hier en daar ook leden van de Neder-
landse strijdkrachten vergiftigd. Niettemin hadden die Nederlandse strijd-
krachten zich overal heldhaftig geweerd, 'wonderen van dapperheid' ver-
richt, duizenden en nog eensduizenden uit hun rijen zien sneuvelen. Bij Korn-
werderzand waren de Duitsers eenvoudig van de Afsluitdijk geblazen, de
kanonnen van de 'Johan Maurits van Nassau' hadden dood en verderf ge-
zaaid in hun rijen. Bij de Grebbeberg waren die Duitsers er tenslotte wel
doorgekomen maar dat had hun tienduizenden doden gekost die met karre-
vrachten naar het Rijnland gebracht waren, 'naar een crematorium of naar
een hoogovenbedrijf"! waar de stoffelijkeoverschotten in rook waren opge-
gaan. Speciaal in Rotterdam was een heroïsche strijd geleverd, door geen
formatie moediger dan door het korps mariniers, de 'zwarte duivels', die
de Maasbruggen bestormd hadden met een mes tussen de tanden om er elke
Duitser die zij zagen, mee te lijf gaan. Ook daar waren de Duitsers er niet
door gekomen. Daarom hadden zij Rotterdam platgegooid; onder de ruïnes
lagen de lijken van dertigduizend Rotterdammers. Middelburg was al even
moedwillig en nodeloos geteisterd, maar ook in Zeeland hadden de Neder-

1Getuige J. J. G. van Voorst tot Voorst, Enq., dl. I c, p. 418.
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