BALANS

landers van zich afgebeten! Prins Bernhard had in Zeeuws-Vlaanderen per-
soonlijk dapper meegevochten; hij had er een arm verloren.

Natuurlijk ontkennen wij niet dat de elementen waaruit dit beeld samen-
gesteld was, aanraking hebben met de werkelijkheid: inderdaad was Neder-
land onverhoeds en in strijd met plechtige toezeggingen besprongen; inder-
daad hadden de Duitsers misbruik gemaakt van Nederlandse uniformen; in~
derdaad waren zij er bij Kornwerderzand niet doorgekomen; inderdaad waren
de mariniers de enigen geweest die tot op de Willemsbrug doorgedrongen
waren; inderdaad had het bombardement van Rotterdam een terroristisch
karakter gedragen; inderdaad gold voor beschieting en bombardement van
Middelburg hetzelfde; inderdaad was prins Bernhard in Zeeuws-Vlaanderen
verschenen — maar ondanks dat alles mag men stellen dat het, laat ons zeg-
gen: populaire beeld van de in de meidagen gevoerde strijd een belangrijke
vertekening vormde van de werkelijkheid: een tegelifk dramatische en ro-
mantische simplificatie waarvan de grondtoon was dat de Duitsers, hadden
zij slechts normale strijdmethoden toegepast, dat moedige en heldhaftige
Nederland er niet onder gekregen zouden hebben — daar waren abnormale,
ja misdadige strijdmethoden voor nodig geweest.

Die vertekening nu, die simplificatie, mag men als aanwijzing zien voor
een diepe emotionele gekrenktheid. Stellig, er was voor die gekrenktheid
reden: het Derde Rijk had van Nederland niets te duchten gehad, niettemin
had het Nederland de oorlog aangedaan, duizenden militairen en burgers
van het leven beroofd, de centra van Rotterdam en Middelburg verwoest,
het gehele land bezet. Nuchter denkende Nederlanders hadden, voorzover
zij enig menselijk of nationaal zelfrespect, enig politiek bewustzijn hadden,
hoe vaag of hoe algemeen ook, aan die feiten voldoende om met felle veront-
waardiging op die meidagen terug te zien. Dat zovelen aan die feiten niet vol-
doende hadden maar ze in een vertekend en toegespitst beeld van de werke-
lijkheid opnamen, toont de kracht van de krenking 2an die ondergaan was.

Wonderlijk zijn de wegen der geschiedenis. Het vertekende beeld van
hetgeen in werkelijkheid geschied was, zou talloze Nederlanders bijblijven
en menigeen hunner een extra-inspiratie zijn bij de worsteling ter verdedi-
ging van algemeen-menselijke en nationale waarden die, al beseften dat
slechts weinigen, op het moment begon waarop het vuren gestaakt werd.



