
MUSSERT PRESENTEERT ZICH

Vijfde-Colonne-paniek op 14 mei te Sliedrecht neergeschoten was), het
karakter te geven dat hem bij deze historische ommezwaai gepast leek: de
begrafenis moest plaats vinden met militaire eer en de plechtigheid diende
te geschieden in de Nieuwe Kerk te Delft waar zich de graftomben der
Oranjes bevonden. Op IS mei, laat in de middag, verscheen Mussert te
Delft. De kantonnementscommandant van Delft weigerde hem te ont-
vangen, wel kreeg een stafofficier order, zich onmiddellijk naar de weduwe
van overste Mussert te begeven die, nog in nachtgewaad, hem in de vroege
ochtend van de rode mei meedeelde dat zij vast wilde houden aan de wens
van haar man: de begrafenis moest plaats vinden te Gorinchem waar twee
van hun kinderen ter aarde besteld waren.!

Op diezelfde rode mei pleegde Mussed te Utrecht overleg met enkele
leden van zijn politieke raad. Er waren er twee die hem adviseerden, alle
politieke activiteit te schorsen: W. O. A. Koster, fabrikant te Geldermalsen,
en J. W. de Ruiter, een Amsterdamse tandarts, districtsleider van de NSB
in de hoofdstad; een overeenkomstig advies had Mussert daags tevoren al
gekregen van mr. A. J. van Vessem die de NSB in de Eerste Kamer ver-
tegenwoordigd had en die, als uitvloeisel van zijn inzicht, op IS mei zijn
Kamerlidmaatschap neergelegd had. Die adviezen waren aan dovemans
oren gepraat; Mussert wees er de bezwaarden op dat de NSB nu eerst recht
haar actie diende voort te zetten en gafhun 'zijn erewoord dat hij tegenover
de Duitsers de integriteit en de onafhankelijkheid (van Nederland) zou blijven
voorstaan." Het betoog had succes: de drie genoemden bleven lid.ê
Lid blijvend gaven zij zonder twijfel uitdrukking aan wat bij de overgrote

meerderheid der leden leefde. Het waren er hoogstens enkele honderden die,
geschokt door de Duitse invasie, de banden met de NSB verbraken (het
ledental: 27.339 per 31 maart '40, stond in juni op 27.0384). Verreweg de
meesten reageerden in Musserts geest: de snelle Duitse overwinning had,
zo meenden zij, bewezen dat niet hun tegenstanders maar zij het bij het
rechte eind gehad hadden; voorzover die NSB'rers geïnterneerd geweest

1J.H. W. Koevoets: 'Delft in de meidagenvan 1940', Delftse Courant, 13mei 1955;
brief, 18mei 1970, vanW. L.Lievaart. 2PRA-Hilversum: p.v. inz. F. E. Parwerck
(zznov. 1947), p. 39 (verhoor van]. W.de Ruiter) (Doe 1-459, a-I). 3 Van Vessem,
de koppigste van de drie (wij vermeldden in Voorspel abusievelijkdat hij uit Vlaan-
deren kwam; hij was in 1877 te Rotterdam geboren) bleefin zoverre consequent
dat hij de hoge functiesdie hem tijdensde bezetting aangebodenwerden, weigerde;
ook weigerde hij in de zomer van' 40 de Duitsers regelmatig gegevens te verstrek-
ken over de stemming in Nederland. Hij bleefwèllid van de NSB en beweeshaar
belangrijke diensten; ook enkele andere misdragingen werden hem na de oorlog
ten lastegelegd (gegevensin Doe 1-1783). • NSB, 1571.

224


