
DOORGAAN?

waren, was bovendien hun strijdlust aangewakkerd; wat zij tenslotte in die
eerste dagen na de capitulatie op veel plaatsen om zich heen hoorden, gaf
hun de indruk dat 'democratie' en 'Oranje' op slag volkomen verouderde
begrippen waren. 'De ontgoocheling', zo schreef op 16 mei een Utrechtse
NSB' er aan een dochter in Duitsland,

'is voor het volk zeer groot en is men als een blad aan de boom omgedraaid.
Wedoen nu weinig anders dan elk ogenblik ons handen wassen en ons mond
spoelen vanwege de viezigheid waarmee we in aanraking komen. Zij die ons
vrijdag (ro mei) wilden fusileren als landverraders, komen nu met opgeheven
ann ons tegemoet gelukwensen met ons behoud."

Dat klinkt wat overdreven, maar een feit was dat de symptomen van
angst die zich na de capitulatie voordeden, menige NSB' er het gevoel gaven
dat de macht voor het grijpen lag.
Hoe zouden de Duitsers dan reageren?

De bespreking met 'Leutnant' Töpfer

Uiteraard was Mussert in Duitsland geen onbekende. Veel naam had hij er
echter niet, of beter: hij had er de naam, van het nationaal-socialisme niet
veel begrepen te hebben. Jaar in, jaar uit was er tot in de hoogste kringen
van de Nazipartij vooral door in Duitsland wonende functionarissen van de
NSNAP-Kruyt en de NSNAP-van Rappard op gewezen dat Joden lid
konden zijn en ook nog wellid waren van de NSB. Nu werd in Duitsland
wel beseft dat de twee NSNAP' en miniem-kleine formaties waren, maar
het naar voren gebrachte argument had zijn effect niet gemist. Aarmemelijk
is ook dat het afwijzen van de rassenleer een van de vele punten geweest
was in het requisitoir tegen zijn Leider dat Rost van Tonningen bij tijd en
wijle jegens Duitse toehoorders, Rimmler in de eerste plaats, afgestoken had.

Hoe dacht Hitler over Mussert?
Hem had Mussert in '36 bezocht. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen

dat de leider van de NSB bij die gelegenheid grote indruk gemaakt heeft op
de Führer und Reichskanzler; het kan dan ook geen toeval geweest zijn dat
Musserts naam niet eens genoemd werd toen Hitler op 25 mei Seyss-Inquart,
Schmidt en Rauter in zijn hoofdkwartier toesprak. Als hij er in dat vroege
stadium bij stilgestaan heeft, moet Hitler zich wel bewust geweest zijn dat
men de leiding bij de omvorming van Nederland in nationaal-socialistische
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