TOPFER DRINGT ZICH NAAR VOREN

was. Dat laatste contact was met name uitgegaan van een Hamburgse graan-
handelaar, Alfred Tépfer.

Topfer, die met een Nederlandse vrouw getrouwd was, had na de eerste
wereldoorlog een groot vermogen opgebouwd. Een deel daarvan had hij
gebruikt om twee stichtingen op te richten; de eerste gaf beurzen voor studie
in Duitsland aan jongeren uit het oude gebied van de Hanze, de tweede
(van Vessem was een van de leden van haar curatorium) kende jaarlijks aan
een letterkundige uit dat gebied de z.g. Rembrandtprijs toe. Daarnaast had
Tépfer in Noord-Duitsland op enkele van zijn landgoederen een soort
volkshogescholen gesticht; hij wist in ’36 de volkshogeschool Bakkeveen te
bewegen, te bemiddelen bij de uitzending van boerenzoons die hij wilde
laten scholen in moderne landbouwmethoden. ‘Bakkeveen’ brak die con-
tacten af toen aan de leiding (waartoe dr. H. G. W. van der Wielen behoorde,
een neef van de oprichter) bleek dat een aantal van die boerenzoons aan
nationaal-socialistische beinvloeding blootgesteld was. Bovendien werd
Topfer, die met de groten van de Nazipartij in Hamburg overhoop lag,
omstreeks die tijd in de gevangenis geworpen. Hij kwam spoedig vrij en
had voldoende invloedrijke relaties, vooral bij de Abwehr, om onmiddellijk
na de capitulatie als Wehrmacht-officier, meerijdend met militaire auto’s, een
politicke verkenningstocht in Nederland te kunnen ondernemen. Al op
15 mei kwam hij van der Wielen in Bakkeveen de ‘bescherming’ van de
Wehrmacht aanbieden! en twee dagen later, op vrijdag 17 mei, maakte hij
in Utrecht des avonds zijn opwachting bij Mussert.

Deze had die vrijdagochtend alsook op donderdagavond al bezoek ont-
vangen van dr. Scheuermann en diens chef, een Major Miiller van de Ab-
wehr, maar veel meer dan feitelijke mededelingen over de organisatie der
Militirverwaltung hadden dezen hem niet kunnen verstrekken en op een
politieck gesprek hadden zij het, schijnt het, niet laten aankomen, wel wetend
dat zij allerminst bevoegd waren om bij de leider der NSB verwachtingen
te wekken die niet gehonoreerd zouden worden. Het gesprek met de veel
minder voorzichtige Hamburgse graanhandelaar beviel Mussert heel wat
beter: ‘Langdurig onderhoud met Tépfer over de toekomst van Nederland’,
tekende hij in zijn dagboek aan,

‘de opbouw van Groot-Nederland en de weg daarheen die gevolgd moet worden.
Samenstelling voorlopig bewind met deelneming van de NSB, daarna geleide-
lijke ontwikkeling en uitbouw. Resultaat: volkomen overeenstemming tussen
de opvattingen van T&pfer en mij.’?

1 H. G. W. van der Wielen: Verslag over Alfred Topfer, p. 7 (Doc I-1892 A, a-1).
2 Mussert: Dagboek, 17 mei 1940.
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