MUSSERT PRESENTEERT ZICH

In het plan voor het ‘voorlopig bewind’ dat Mussert aan Topfer ont-
vouwde, liet hij vier belangrijke departementen: Algemene Zaken (het
departement van de minister-president), Buitenlandse Zaken, Defensie en
Kolonién, volledig aan de Militirverwaltung over (wél een vreemde manier
om de integriteit en de onafhankelijkheid van Nederland voor te staan!),
wat de overige departementen betreft, waren er twee waar hij meteen al
een soort oppertoezicht aan NSB’ers wilde toevertrouwen: Binnenlandse
Zaken en Justitie; bij het eerste zou dan graaf d’ Ansembourg, bij het tweede
mr. H. M. Fruin, op dat moment rechter in de arrondissementsrechtbank te
Alkmaar, als ‘raadadviseur’ aangesteld worden.

Stellig sprak Mussert die vrijdagavond met Tépfer ook over zijn voor-
nemen om zich via de radio tot het Nederlandse volk en in de eerste plaats
tot zijn eigen volgelingen te richten. Hij had een tekst opgesteld! waarin hij
zijn verontwaardiging uitsprak over de ‘terreur’ waarvan NSB’ers in de
meidagen slachtoffer geworden waren; die slachtoffers moesten zich even-
wel, wilde hij zeggen, volstrekt onthouden van ‘iedere daad van eigen rich-
ting, ook ten aanzien van die Joden die ons jarenlang geterroriseerd hebben.
Het Joodse vraagstuk zal zeker in Nederland afdoende geregeld worden,
wanneer het ogenblik daartoe gekomen is.” “Wij zijn diep bezorgd over
Indi€’, stond ook in Musserts tekst. ‘Naar mijn onwrikbare overtuiging
wordt Nederland weer een onathankelijk, vrij land. Maar Indié verloren,
rampspoed geboren.” Pessimistisch was hij overigens niet: wat men nu be-
leefde, was ‘het begin van de herwording van ons volk . . . De nieuwe tijd
breekt aan.’

Mussert had d’Ansembourg met die tekst op donderdag 16 mei naar
Hilversum gezonden; de directeur van de Avro, Vogt, had d’Ansembourg
naar Sonderfithrer Freudenberg verwezen, maar deze had bezwaren geuit:
men moest de binnenlandse politiek met rust laten en al dat spreken over de
vervolging van NSB’ers leck hem onwenselijk; Freudenberg had daar als
conclusie aan vastgeknoopt dat hij ‘voorlopig’ niet bereid was, Mussert tot
de microfoon toe te laten.?

Hoe kon men bereiken dat deze hinderlijke Duitser instructie kreeg, zijn
standpunt te wijzigen? Ook in dat opzicht leek Tépfer gekomen te zijn als
een reddende engel. D’Ansembourg stelde op zaterdag 18 mei een nieuw
concept op (het is niet bewaard gebleven) waarin met Freudenbergs be-
zwaren rekening gehouden was. T6pfer nam dat concept mee en hem werden
de auto van een vooraanstaand NSB’er alsmede Musserts eigen chauffeur

* Tekst in Mussert: Dagboek. 2 BG-Amsterdamn, rijksrecherche: p.v. inz. W.
Vogt, p. 40 (verhoor van d’Ansembourg).
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