
TÖPFER DRINGT ZICH NAAR VOREN

ter beschikking gesteld. Die hulp werd hem graag geboden: de man die zo
belangrijke en zo spoedeisende zaken voor de NSB te behartigen kreeg,
moest zich snel kunnen verplaatsen. Veel plezier beleefde men er niet aan:
over de radiotoespraak sprak Militärbefehlshaber van Falkenhausen zijn veto
uit, Töpfer liet pas na twee weken iets van zich horen- en de auto werd eerst
drie-en-een-half jaar later ergens bij Parijs opgespoord.ê
Een dag na Töpfers vertrek, 19 mei, las Mussert in de krant dat Seyss-

Inquart tot Reichskommissar benoemd was - zonder overleg met hem! Die
zondag behoorde, schreefhij later, 'tot de onaangenaamste van mijn leven'."
Lang duurde die depressie niet: hij had nu eenmaal een opmerkelijk ver-
mogen om zijn ogen te sluiten voor de realiteit.

Alles loopt mis

Vier punten waren er die Mussert in de eerste periode na de capitulatie wilde
bereiken: hij wenste een radiotoespraak te houden (zijn eerste concept was
afgekeurd en zijn tweede de mist ingegaan); hij wenste dat NSB'ers enkele
posities van centrale betekenis zouden krijgen in het Nederlandse overheids-
apparaat (daar zou Seyss-Inquart voor moeten zorgen) ; zijn derde wens was
dat de verbodsbepalingen ten aanzien van de NSB die door de vooroorlogse
regeringen uitgevaardigd waren, ingetrokken zouden worden; zijn vierde,
dat generaal Winkelman officieel zou verklaren dat er tijdens de meidagen
geen sprake geweest was van militair verraad van de zijde van de NSB of
van individuele NSB' ers: Mussert besefte terdege dat de verhalen die daar-

1Töpfer zocht na zijn contact met de leiding der NSB nog prof. dr. G. A. S. Snijder
op. Eind mei verscheen hij voorts bij de leider van Nationaal Front, Arnold Meyer,
en bij de Brabantse journalist dr. A. van de Poel tegen wie hij betoogde dat 'Groot-
Nederland' werkelijkheid zou worden maar dat Duitsland het binnenland en de
kust blijvend zou bezetten. (A. van de Poel: 'Raad van Voorlichting en arrestatie'
(aug. 1944), p. I, Cpz, 210) Enkele dagen later bood hij Antoon Coolen de Rem-
brandtprijs aan, die door deze geweigerd werd (A. Coolen: Bevrijd vaderland, p. 40,
44-45), eind juni las hij van der Wielen zijn aan Generalkommissar Schmidt uit te
brengen rapport voor; ter kenschetsing van het peil beperken wij ons tot de
vermelding dat Töpfer er Arnold Meyer in aanduidde als een geestverwant
van pater Muckermann en prof. de Quay als een handlanger der Jezuïeten.
(H. G. W. van der Wielen: 'Verslag over dr. Alfred Töpfer', p. 9-10). 2 Brief,
II dec. 1943, van A. J. van Vessem aan de Kommandant van Gross-Paris (NSB,
IlOI). 3 Mussert: 'De NSB in oorlogstijd' (1945), p. II (BG-Den Haag: dossier
.Mussert, portef. J).
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