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omtrent allerwege de ronde deden, uitermate schadelijk waren voor de
positie van de NSB.
Ten aanzien van dat derde punt zond Mussert op 21 mei een van zijn

medewerkers naar de secretaris-generaal van justitie, Tenkink, met verzoek
inzage te geven in 'de speciale wetgeving' (die niet bestond); 'de ministeriële
besluiten enz.' (die alle gepubliceerd waren) 'tot doel gehad hebbend, de
Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland te discrimineren.' Tenkink
pleegde overleg met generaal Winkelman en weigerde alle inlichtingen.'

Ook wat de gewenste anti-Vijfde-Colonne-verklaring betreft, kreeg
Mussert nul op het rekest.
Nog vóór hij zich daartoe met Winkelman in verbinding gesteld had, was

hij, geprikkeld en verontrust door Seyss-Inquarts benoeming, tot enkele
vreemde acties overgegaan. Op dezelfde z rste mei waarop zijn medewerker
naar Tenkink ging, was hij eerst naar Laren gereden in de absurde verwach-
ting dat hij via mevr. Pierson-Franssen die Mussolini in de jaren '20 goed
gekend had en als 'Ellen Forest' enkele ophemelende publikaties aan hem had
gewijd, telefonisch contact met Rome kon krijgen: hij wilde via de Duce
tot Hitler doordringen. Mevrouw Pierson was evenwel, noteerde hij, 'ver
over haar theewater. Tot niets bereid; tot niets in staat." Uit Laren reed hij
naar Alkmaar en trachtte daar mr. Fruin te bewegen, met hem mee te gaan
naar Den Haag teneinde er bij verrassing het departement van justitie te
'bezetten'; Fruin noemde dat 'klinkklare onzin, pure machtsgrijperij' en
weigerde medewerking." Dan maar zonder Fruin naar Den Haag! Maar
daar kreeg hij van d'Ansembourg, die contact met de Militärverwaltung
opgenomen had, te horen dat er bij de Duitse overheid 'geen spoor van enige
welwillendheid' was: 'geen verklaringen, geen radiorede, niets'4 - d.w.z.
er mocht niets ten gunste van de NSB gepubliceerd worden.
Kon Winkelman dan niet voor een verklaring zorgen?
Hem had van Vessem diezelfde dag opgezocht. Winkelman had aan de

ex-senator van de NSB meegedeeld dat hij nog niet over concrete bewijzen
ten aanzien van door NSB' ers gepleegd verraad beschikte maar dat het
onderzoek nog in volle gang was (die bewijzen konden dus nog komen);
hij was evenwel bereid te verklaren, dat verraad op grote schaal hem in elk
geval onwaarschijnlijk voorkwam. Dat was Mussert niet stellig genoeg. De
leider der NSB maakte voor woensdagochtend 22 mei een afspraak met
Winkelman, moest tien minuten wachten en liep toen geïrriteerd weg met

1 Getuige J. C. Tenkink, Enq., dl. VII e, p. 580. 2 Mussert: Dagboek, 21 mei 1940.
8 C.J. Huygen: 'Werkstuk over Mussert', p. 13-16 (Doe 1-789, b-15). 4 Mussert;
Dagboek, 21 mei 1940.
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