
MUSSERT PRESENTEERT ZICH

Nieuwe Duitse bezoekers op de joste: SS-Obergruppenführer Lorenz in
gezelschap o.m. van een tweede SS-officier, van Bodens, van Töpfer (nog
steeds met de geleende auto) en van Osswald. Mussert sprak eerst onder
vier ogen met Lorenz: 'Zeide mij dat Himmler zou komen en dat ik met
hem moest spreken.' Daarna nam Osswald Mussert onder handen en volgens
deze Duitser was het absurd om nog van een 'onafhankelijk Nederland' te
willen reppen; de gehele Nederlandse taal zou verdwijnen, zo ook de grens
met Duitsland.' Dit betoog wekte bij de leider der NSB een levendige ver-
ontwaardiging; 'Mussert', aldus Osswald in een later verslag, 'betonte damals
noch mit Entschiedenheit dass er bewusst Niederländer sei und auch Nieder-
länder bleiben wolle.' Maar: 'er zeigte sich als ein begeisterter Verehrer des
Führers.' Daar haakte Osswald bij aan. Op Musserts betoog dat er geen
sprake mocht zijn van een opgaan van Nederland in Duitsland, dat juist het
moment gekomen was om 'Groot-Nederland' te doen ontstaan en dat
'Groet-Nederland' bereid zou zijn, 'auch mit seinem Blut dem deutschen
Brudervolk beizustehen wenn dieses im Osten einmal arzgegrifJm wetden sollte',
ging Osswald niet in; als, zo zei hij, Mussert zulk een verering voor Hitler
had, waarom aanvaardde hij dan niet de beginselen van de rassenleer die
de Führer aanhing? Die vraag bracht Mussert in verlegenheid. Hij gaf toe,
'dass er erst durch dm deutschen Nationalsozialismus auf diese Probleme hingewiesen
worden sei.'2
Hoe men in Berlijn precies over Mussert dacht, werd in het gesprek, dat

drie uur duurde, door Osswald verzwegen. Hij had dat enkele dagen eerder
wèl tegen van Vessem gezegd: 'dat men zich in Berlijn smalend uitliet over
Mussert', en tegen die achtergrond kreeg de vraag die Osswald keer op keer
aan van Vessem gesteld had, speciale betekenis: waar zat Rost van Tonnin-
gen?3

Rost van Tonningens terugkeer

Eigenlijk van het moment af waarop hij zich bij de NSB aangesloten had
(zomer '36), had Rost van Tonningen de overtuiging gekoesterd dat hij aan-
zienlijk betere capaciteiten bezat om de beweging te leiden dan Mussert; het
initiatief dat deze genomen had, kon hij waarderen, zo ook zijn koppigheid,
maar hij was Mussert steeds sterker gaan beschouwen als een weinig princi-

1 Mussert: Dagboek, 30 mei 1940. 2 P. Osswald: 'Tätigkeitsberichtfür die Zeit von
24.5. - 15.10.4°', p. 1-2 (BG-Den Haag: dossier-Mussert, rood s). 3 PRA-
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