
ROST VAN TONNINGEN

pieel nationaal-socialist en als een te timide politicus. Onder Musserts leiding
kwam de NSB niet van de grond - ja, Rost van Tonningen moet in de voor-
oorlogse jaren innerlijk al zijn gaan spelen met het denkbeeld dat het natio-
naal-socialisme in Nederland zijn historische kans zou missen als er niet een
nieuw en veel breder begin mee gemaakt werd. Dat was toen niet mogelijk
geweest. Het enige dat hij had kunnen doen, was door zijn optreden in de
Tweede Kamer en door zijn beleid als hoofdredacteur van Het Nationale
Dagblad de toegespitste politieke aggressiviteit aan de dag leggen waarvan hij
(geheel ten onrechte overigens) vertrouwde dat zij de ogen van honderd-
duizenden Nederlanders zou openen voor de zegeningen van het nationaal-
socialisme.
Rost had in de NSB een eigen aanhang gekweekt, daarbij vooral bedacht

op het aantrekken van jeugdige figuren. Met veel sympathie had hij van de
herfst van '39 af de actie gevolgd van een op de SS geïnspireerde formatie die
vermoedelijk ook met zijn steun opgericht was: de Mussert-Garde; deze werd
geleid door een gesjeesde student uit Groningen, J. H. Feldmeijer. Anders dan
in de NSB, ja zelfs in haar weerkorps, de WA, het geval geweest was, waren
Joden uit de Mussert-Garde geweerd; ze had met haar afdelingen in de grote
en in een aantal kleinere steden in het westen des lands niet zoveel aanhan-
gers gekregen (twee- tot driehonderd, schat in't Veld)!, maar Rost had daar
toch een veelbelovend begin in gezien en hij was Feldmeijer gaan waarderen
als een van die jeugdige Draufgänger waaraan, zo meende hij, het nationaal-so-
cialisme in Nederland behoefte had; dat Feldmeijer nauwe contacten onder-
hield met SS-kringen in Duitsland, was hem bekend geweest. Ook had Rost
geweten dat andere NSB' ers, gegroepeerd om een van Musserts invloedrijkste
adviseurs, de Hilversumse fabrikant F. E. Farwerck, op het gebied van de
Germanenkunde samengewerkt hadden met Das Ahnenerbe, een onder Himm-
Ier ressorterende stichting die zich soms op wetenschappelijke, soms op quasi-
wetenschappelijke wijze in de sporen van de Germaanse oudheid verdiepte;
Rost had evenwel de activiteit van Farwerck en de zijnen toch meer als
culturele Spielerei beschouwd; bovendien: Farwerck was oud-vrijmetselaar
en dus, meende Rost, niet te vertrouwen, eigenlijk als lid der NSB niet eens
te handhaven.
Begin mei' 40 had de Nederlandse justitie Rost en Feldmeijer in Ooltgens-

plaat geïnterneerd. Beiden werden op 26 mei in Calais door de Duitse troepen
bevrijd. Pas zes dagenlater, op I juni, kwamen zij weer in Nederland aan:
in Breda, waar zij door de plaatselijke NSB' ers enthousiast ontvangen werden.
Rost belde Mussert op en deze verlangde zijn onmiddellijke overkomst.

1 N. K. C. A. in 't Veld: Inleiding bij de Documenten uit de archieven der SS.
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