
MUSSERT PRESENTEERT ZICH

Maar Rost had geen haast; terwille van 'een éclatante ontvangst'! droeg hij
via kennissen aan van der Vaart Smit op dat deze door het Haagse bureau van
het ANP bekend zou laten maken dat Feldmeijer en hij pas de volgende dag,
zondag 2 juni, om elf uur precies bij Rosts woning in Den Haag zouden
aankomen. Zij werden er op het vastgestelde uur door vierhonderd NSB' ers
toegejuicht en op de schouders rondgedragen en er arriveerde in de dagen die
volgden, 'een stortvloed van post, bloemstukken en fruitmanden'2 - Mussert,
zo zag menige NSB' er het, had zich tijdens de meidagen alleen maar verstopt,
de al doodgewaande Rost van Tormingen was daarentegen miraculeus uit
's vijands handen bevrijd.
Die zondag bevond Himmler zich bij Seyss-Inquart: de Reichsführer-SS

wilde er geen gras over laten groeien: de ontwikkeling in bezet Nederland
moest zo spoedig mogelijk in de gewenste richting gestuwd worden. Rosts
behouden terugkeer was hem hoogst welkom: deze werd nog diezelfde
avond naar hotel 'Kasteel Oud-Wassenaar' ontboden. Er deed zich even één
moeilijkheid voor: Rosts auto was verdwenen (daar reed d'Ansembourg in
rond), maar het probleem werd spoedig opgelost: Töpfer was beschikbaar
- mèt auto.
De drie mannen (Himmler, Seyss-Inquart, Rost vanTonningen) die elkaar

die avond in het Wassenaarse hotel ontmoetten (een verslag van hun gesprek
is helaas niet bewaard gebleven), waren er van overtuigd dat een nieuw Euro-
pa op het punt stond geboren te worden. Van hen drieën was Himmler niet
alleen veruit de machtigste, maar ook de enige die precies wist wat hij wilde:
Nederland moest via de SS voor het nationaal-socialisme gewonnen wor-
den en ingeschakeld in het komende Grossgermanische Reich. In dat Reich was
voor een 'Groet-Nederland' geen plaats: dat zou trouwens een veel te be-
perkt kader zijn voor bekwame Nederlanders. Dezulken moesten in het ge-
hele Reich hun talenten ontplooien, en dat Reich zou zich nog uitbreiden ook:
een afrekening met de Sowjet-Unie was immers onvermijdelijk. Duitsland,
zei Himmler, had er in beginsel geen enkel bezwaar tegen, Nederlanders op
militair gebied in te schakelen. Hij kon meedelen dat Hitler al opdracht ge-
geven had, binnen de Waffen-SS een aparte Nederlandse formatie op te rich-
ten.
Gedrieën werd men het er voorts over eens dat ook de Allgemeine SS een

pendant diende te krijgen in Nederland: er moest dus een Nederlandse SS
gevormd worden waarvoor de jeugdige Feldmeijer de aangewezen leider
leek. Maar er was meer. Mussert en de NSB hadden kennelijk gefaald: bij de
grote massa's van arbeiders, boeren en vrouwen en bij de jeugd hadden zij

11 RIJT, dl I, p. 77. 2 A.v., p. 36!.
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