
DE BESPREKING V AN 2 JUNI

geen aansluiting weten te vinden. Rost (van wiens capaciteiten althans Hirnm-
Ier overtuigd was) kreeg tot taak, voor die aansluiting te zorgen. Welke vorm
de nieuwe organisaties zouden krijgen waarin de volksmassa's opgenomen
moesten worden, werd vermoedelijk nog opengelaten (de Reichskommissar
was nog slechts een week in het land en had nog geen duidelijk overzichtvan
de mogelijkheden), maar wèl werd vastgesteld dat de Nederlandse nationaal-
socialisten om te beginnen zouden trachten, 'de straat te veroveren'; ook
werden enkele namen genoemd van personen die in de nieuwe opzet een
belangrijke plaats zouden krijgen: wellicht die van de NSB' er Woudenberg
die op vakbewegingsgebied actief geweest was, in elk geval die van freule
Julia op ten Noort; zij had Rost van Tonningen enkele jaren eerder bij
Himmler geïntroduceerd en had hem ook vergezeld bij het bezoek dat hij de
Reichsführer-SS in maart 1940 gebracht had. Het kwam alles hierop neer dat
de NSB en Mussert niet zozeer uitgeschakeld als wel gepasseerd zouden
worden; de bedoeling was, zei een ingewijde enkele dagen later, 'Mussert
voorbij te gaan en steun te verlenen aan een nationaal-socialistische beweging
onder Rost.'!
Himmler haastte zich, van het besprokene verslag uit te brengen aan Hitler

en deze was, zo berichtte Himmler onverwijld aan Seyss-Inquart, 'mit den van
uns vertretenen Gedanken sehr einverstanden. '2 Uiteraard vormde dat voor Seyss-
Inquart een belangrijke richtlijn. Rost schreef de ochtend na het gesprek,
rnaandagj juni, eenprogrammatisch hoofdartikel voor Het Nationale Dagblad
('De sociale revolutie. Nederlandse werkers, bouwt uw toekomst!'); het
riep tot strijd op tegen 'het kapitalisme'; in die strijd moest men met 'des-
kundigen van de meest verscheiden politieke richtingen' samenwerken en
die samenwerking zou in ons land gebundeld worden door' de staatsman die
in de Nieuwe Orde aan de spits geplaatst zal worden'3 - Mussert werd door
Rost daarbij niet genoemd; de schrijver van het artikel dacht zonder twijfel
aan zichzel£ Een grootse toekomst leek zich voor hem te openen.

's Middags verscheen hij eindelijk voor zijn Leider. Het politieke verraad
waartoe hij besloten had, verzweeg hij zorgvuldig", wèl overstelpte hij
Mussert met verwijten: wie had d'Ansembourg het recht gegeven, zijn auto

1 A.v., p. 79. 2 Brief, 4 juni I940, van Himmler aan Seyss-Inquart (BDe, 627).
3 Het Nationale Dagblad, 3juni I94.o. ~Ruim vier-en-een-half jaar later gafRost in
een brief aan Mussert het volgende hoogst onwaarachtige beeld van de bespreking
op 2 juni: 'Ik ... werd 's avonds plotseling bij de Reich~führer-SS en bij de Reichs-
kommissar ontboden die mij naar mijn oordeel over de toestand vroegen. Op mijn
vraag of u zich reeds geuit had, kreeg ik een ontkennend antwoord. Ik verkoos
daarop mijn oordeel op te schorten.' (brief, 28 dec. I944, van Rost van Tonningen
aan Mussert, RvT, dl. II (in voorbereiding), no. 677)
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