Nieuwe moeilijkheden

Osswald was het die wist te bereiken dat Mussert in direct contact kwam met
de Reichskommissar. Omtrent het lange gesprek dat hij op 30 mei met Mussert
gevoerd had, had hij Seyss-Inquart verslag uitgebracht. Dat verslag kan
Seyss-Inquart geen andere overtuiging geschonken hebben dan dat hij de
leider der NSB met grote terughoudendheid moest behandelen — een terug-
houdendheid die trouwens al geboden was door de geheime afspraken die
met Rost gemaakt waren en die inmiddels Hitlers goedkeuring verworven
hadden.

Voor het eerst spraken Seyss-Inqart en Mussert elkaar op 5 juni, en wel in
Seyss-Inquarts werkkamer in het vroegere departementsgebouw van Buiten-
landse Zaken. Als eerste ontmoette Mussert daar Generalkommissar Schmidt,
‘een aardige, flinke jongere man’ (dertien jaar jonger dan Mussert) ‘die mij
zeer sympathiek leek.” Aanvankelijk waren Schmidt en anderen bij het ge-
sprek met de Reichskommissar aanwezig: het bleef stroef. Mussert trok dus de
stoute schoenen aan en vroeg Seyss-Inquart, ‘of het zijn bedoeling was, met
mij alleen te spreken.” Inderdaad: de twee werden alleen gelaten en spraken
een klein uur onder vier ogen.

‘Indruk’, noteerde Mussert in zijn dagboek, ‘een nobel, eerlijk mens met
zacht karakter die van de Fiihrer opdracht heeft, het zo goed mogelijk met
ons land en volk te maken. Hij sprak over onze gemeenschappelijke Ger-
maanse afkomst’ (een wending waarvan Mussert de politicke implicaties niet
ten volle begreep); ‘dat Oostenrijk anders was dan Nederland, dat zij daar
hadden hun muziek’ (Mozart, Beethoven, Bruckner) ‘en dat hij hier de schil-
derijen’ (Rembrandt, Frans Hals, Vermeer), ‘het volk, het land bewonderde,
het vele goede dat hier was. Een geheel andere maar mooie loot van dezelfde
stam. Het gesprek door mij op Indié gebracht’ (het onderwerp Vlaanderen
durfde Mussert blijkbaar niet aan te roeren). ‘Het bleek mij dat hij het behoud
van Indié voor Nederland op de grootste waarde schatte waardoor dus bleek
dat inlijvingsplannen niet bestonden, hetgeen ik tevoren ook instinctmatig
wist. Daarenboven dat politisch gedaan werd wat mogelijk was om het be-
houd van Indié voor ons te verzekeren. Wat de Beweging betreft, sprak hij
als nationaal-socialist in deze zin: ga je gang, doe zoveel mogelijk, van ons
zult gij geen last hebben’ (geen woord dus over een bevoorrechte positie der
NSB, geen woord over inschakeling van NSB’ers bij de leiding der departe-
menten!). ‘Alles bij elkander’, aldus Mussert, ‘zeer bevredigend.’

Werkelijk ?

1 Mussert: Dagboek, 5 juni 1940.

239



