
EERSTE KADERBIJEENKOMST

twee weken later, op zaterdag 22 juni, op het terrein bij Lunteren dat eigen-
dom was van de NSB, een grote samenkomst van NSB' ers uit het gehele
land zou plaats vinden: een 'Hagespraak der bevrijding'; voorts maakte hij,
in tegenstelling tot wat hij twee weken tevoren in Volk en Vaderland als richt-
lijn aangegeven had, bekend dat NSB' ers voortaan in partijdienst het zwarte
hemd zouden mogen dragen, ook dus op straat.

In zijn toespraak herdacht Mussert de NSB' ers die tijdens de meidagen
neergeschoten waren: de vlag die hun kisten gedekt had, zou voortaan 'de
bloedvlag' der Beweging zijn. Zij was in de kaderbijeenkomst plechtig naar
binnen gedragen door Feldmeijer die, aldus Mussert, commandant zou
blijven van de Mussert-Garde en deze Garde zou op haar beurt, zei hij, 'het
keurkorps uit de WA' worden.
Wetend dat Feldmeijer zich nauw met Rost van Tonningen verbonden

voelde, had Mussert twee veiligheidsmaatregelen getroffen: hij liet Feld-
meijer, om hem 'vastgespijkerd' te krijgen", op de bloedvlag een eed van
trouw zweren aan de NSB en haar Leider en hij had het commando over de
nieuw op te richten WA (waarvan de Mussert-Garde een onderdeel zou
zijn!) aan zijn eigen adjudant toevertrouwd: dat was de negen-en-twintig-
jarige mr. A. J. Zondervan, een aarzelende, allerminst martiale jurist, die
weliswaar door Mussert 'noch physiek, noch wat zijn leeftijd betreft, voor
het commando geschikt' geacht werd (veel gezag zou Zondervan dan ook
niet krijgen), maar, verklaarde Mussert later: 'hem kon ik in ieder geval ver-
trouwen en dat betekende heel wat.'2

Mussert verwachtte, zei hij op 8 juni, dat tallozen nu tot de NSB zouden
willen toetreden. Het leek hem wenselijk dat diegenen die vóór IQ mei '40
toegetreden waren, als zodanig kenbaar zouden blijven. Die laatsten zouden,
zei hij, de 'eerste ban' vormen en die 'eerste ban' werd door hem gesloten
verklaardê; de 'tweede ban' der nieuw-toetredenden zou (nogal misleidend)
met 'stamboeknummer' 100.001 beginnen. Men moest, zei Mussert nog,
bij de aanneming van nieuwe leden vooral op 'hart en karakter' letten. Dat
motiveerde hij met te verklaren, 'dat de afgelopen jaren en zijn ondervin-

1 C.]. Huygen: 'Werkstuk over Mussert', p. 27. 2 PRA-Utrecht: p.v. Mussert
(28 dec. 1945) in p.v. inz. A.]. Zondervan, p. 27 (Doe 1-1959, a-c). 3De 'eerste ban'
werd in drie 'klassen' verdeeld; klasse I bestond uit degenen die op 10 mei lid waren
('de z.g. elite-klasse'); klasse II uit hen die 'door terreur' uitgetreden waren dan wel
achterstallig waren geweest in hun contributie-beraling ; klasse III uit allen 'die wel
propaganda voor de beweging hebben gemaakt, maar geen lid zijn geworden.'
Om misverstand te voorkomen, kregen diegenen die tot klasse III behoorden,
een 'stamboeknummer' boven de 87 000. (NSB, kring 49: verslag van de kring-
raad, II juni 1940 (NSB, 1076)).
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