MUSSERT PRESENTEERT ZICH

‘um gut zehn Millionen reinen deutschen Volkstums handelt.’t

Op 25 mei ondertekende Hitler een kort bevel: ‘Ich befehle die Aufstel-
lung der SS-V'T-Standarte ‘Westland’. Van dat bevel deed Himmler, zoals wij
al zagen, op 2 juni mededeling aan Seyss-Inquart en Rost van Tonningen.
Berger ontving het stuk-zelf. Op ¢ juni verscheen hij bij Mussert. Alleszins
aannemelijk is het dat Himmler hem had doen weten dat hij bij de leider
der NSB op verzet zou stuiten; daarom juist had Berger het bevel waar
Hitlers handtekening onder stond, meegenomen. Hij legde het bij Mussert
‘op een vrij bruuske manier en enigszins triomfantelijk’, aldus Musserts
herinnering,? op tafel. Volgens Zondervan, die bij de ontmoeting aanwezig
was, werd Mussert ‘vuurrood van woede; (hij) nam dit schrijven in handen
en maakte aanstalten, het te verscheuren. Hij bedacht zich’® — “Wat heb ik
hiermee te maken?’ vroeg hij. Berger legde hem uit dat zich al honderden
jonge Nederlanders voor de Waffen-SS gemeld hadden: die moest men toch
opvangen! Vandaar de SS-Standarte ‘Westland’. ‘De naam ‘Westland”’, zo
verklaarde Mussert na de oorlog,

‘trof mij zeer onaangenaam daar ik hierin meende te gevoelen de aanduiding
van Nederland als Westland van Duitsland. Mijn cynische opmerking dat deze
naam tot verwarring kon aanleiding geven omdat de naam Westland bij ons
reeds bestond, werd door hem (Berger) beantwoord in de geest van: ‘Dat doet
verder niets terzake. U ziet hier het bevel van de Fiikrer; er zijn onder deze
honderden ook leden der NSB. Wat wilt u: wilt u de leden der NSB verbieden
daarheen te gaan en daardoor trachten dat tegen te werken of wilt u uw mede-
werking verlenen?’ Ik heb hem gezegd, dit te zullen overwegen.’

Wat overwoog Mussert? ‘Voelde dit alles’, zo schreef hij diezelfde avond
in zijn dagboek, terugziende op het gesprek met Berger,

‘als een klap in mijn gezicht. Betekent dit inlijving ? Gesproken met hem over de
verhouding Nederland-Duitsland als twee broedervolken van het Germaanse
ras. Bleek mij dat de hoogste SS-leiding het Nederlandse volk als een Duits volk
ziet. Het is ontzettend. Wat moet er van terechtkomen? Weigeren, dan speel ik
in de kaart van hen die ons volk willen inlijven.

SS wil de Beweging niet voorbij gaan en wil tweeduizend man, als het kan
van de NSB, leeftijd 1822 jaar om ze een SS-opvoeding te geven. Op zichzelf
is tegen deze SS-opvoeding in heel veel opzichten niets te zeggen, onze jongeren
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