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BEZOEK VAN SS-BRIGADEFUHRER BERGER

zouden veel kunnen leren. Van Nederlanders is in geen 100 jaar Duitsers te
maken. Zij zouden dus als nog meer bewust Nederlander terugkomen. Maar
waarschijnlijk flinker, meer gedisciplineerd. Maar als de NSB zich daarachter
stelt, kunnen wij wel uitscheiden met de propaganda voor het Nederlands
nat.-soc. want dan zou men zeker zeggen dat wij landverraderlijke bedoelingen
hebben ... Die SS-Standarte 'Westland' kan de doodsteek zijn voor het nationaal-
socialisme in Nederland. Als ik de Führer maar in Nederland kon hebben en hij
land en volk zag en mij de plannen liet uiteenzetten, dan zou hij inzien dat
broederschap met Duitsland het grootste en het enig juiste is. Opgaan van het
Nederlandse volk in het Duitse, elke poging daartoe is in wezen een barrière
tegen de goede verstandhouding die ik beoog. Toch kan noch wil ik dit eerste
bevel van de Führer dat mij bereikt, op welke wijze dan ook dwarsbomen' -

och, waarom zouden wij dan verder citeren? Alles wat volgde tot en met het
haast wanhopige slot ('Geve God dat ik de Führer kan bereiken en dat ik
hem zal kunnen overtuigen dat de weg die ik voor ogen heb, de enig juiste
is'") was een zich vastklampen aan illusies en maakte het feit niet ongedaan
dat Mussert, eigenlijk tegen beter weten in, medewerking zou gaan verlenen
aan het overhevelen van zijn eigen volgelingen naar een militaire SS-
formatie waarvan hem de armexionistische doelstelling niet ontgaan was.

Nog geen twee weken later ging van het Algemeen Hoofdkwartier der
NSB een rondschrijven uit waarin aan de geledingen der Beweging mee-
gedeeld werd dat er geen bezwaar tegen was, dat leden tot de SS-Standarte
'Westland' toetraden, 'daar wij', zo heette het, 'overtuigd zijn dat juist onze
jonge mannen de meest karaktervolle zullen blijken te zijn'2 - en dankomen
wij hier, merkwaardig genoeg, hetzelfde argument tegen dat opgeld deed in
het college van secretarissen-generaal hetwelk immers aan personen die
zich voor de Waffen-SS begeerden aan te melden, zulks niet wilde ontraden,
'indien zij zelf menen sterk genoeg in hun schoenen te staan'. Enig protest
hebben wij in de notulen van het college niet aangetroffen - wèl in het
bewaardgebleven verslag van een groepsraadvergadering van de Rijswijkse
NSB; daar werd, nadat al van veel kanten kritiek geuit was, door de groeps-
leider gezegd dat ook hij 'het afstaan van onze jeugd aan de vreemde mili-
taire opleiding een on-Nederlands gedoe' vond.ê

*
1 Mussert: Dagboek, 9 juni 1940. 2 Rondschrijven, 21 juni 1940, van het hoofd
afd. IX van het Algemeen Hoofdkwartier (J. H. Feldmeijer)(NSB, 197). Veel pleit
er voor, dat dit rondschrijven door Mussert zelf dan wel volgens zijn aanwijzingen
opgesteld is. 8 Verslag, 25 juni 1940 (a.v., roso).
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