
De 'Hagespraak der bevrijding'

Generalleommissar Schmidt had de suggestie gedaan, Mussert had haar op-
gevolgd: een grote bijeenkomst van NSB'ers uit het gehele land moest aan
Berlijn het bewijs bieden dat het Derde Rijk in Nederland geen sterker en
betrouwbaarder bondgenoot had dan de door Mussert geleide beweging;
tegelijk diende die bijeenkomst het Nederlandse volk er van te doordringen
dat de NSB onweerstaanbaar in opmars was. Het moest, aldus het hoofd
van de persdienst der NSB, 'een show van de eerste grootte worden'; hij
wilde er de hoofdredacteuren van alle grote bladen voor uitnodigen: 'zij
zullen er zich langzamerhand mee moeten verzoenen dat het Nederland van
morgen een nationaal-socialistisch Nederland zal zijn en dat wij de pas zullen
markeren en niet zij."
vele duizenden NSB'ers stroomden op 22 juni naar het Hagespraakterrein

toe, de meesten in autobussen waarvoor de Nederlandse autoriteiten op
Duitse instructie extra-benzine ter beschikking gesteld hadden. Het was
stralend weer. De vlaggen van Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Vlaan-
deren en Zuid-Afrika wapperden van de spreektribune. Feldmeijer droeg
weer de 'bloedvlag' naar voren.

'Treedt aan! Treedt aan!
Voor D ietsland ruim baan!
Het koste wat het koste:
Wij bezetten de posten!' -

aldus een declamator. Mussert, stormachtig toegejuicht, riep uit dat er
'een Nederlands volk' was 'met Nederlandse taal, Nederlandse cultuur,
Nederlands wezen' en het was dat volk, 'Germaans tot op de bodem van zijn
ziel, dat klopt aan Hitlers deur opdat het in het nieuwe Europa waarvan
Hitler en Mussolini de verantwoordelijkheid dragen' (niet Hitler alléén!),
'een waardige plaats krijgt.' Natuurlijk, staatsrechtelijk was Nederland nog
Engelands bondgenoot en was het nog in oorlog met Duitsland, maar, riep
Mussert uit: 'ik weet te spreken namens u allen als ik hier zeg dat wij dat
staatsrecht op dit punt aan onze laars lappen ... Engeland is driehonderd
jaar lang de werkelijke vijand van ons volk geweest ... En nu kom ik hier
in Lunteren tot u met vragen waarop gijzelf zult hebben te antwoorden.
En de eerste vraag is aan u: Acht gij u in oorlog met Duitsland, ja of
neen?' Een duizendvoudig 'Nee!' weerklonk. Mussert: 'Mooi. Tweede

1Brief, I2 juni 1940, van N. Oostcrbaan aan D. de Blocq van Scheltinga (a.v.,
41 g).


