
OPLUCHTING

scheepswerven, óók op de vliegvelden weer gewerkt werd, was aan
de betrokken arbeiders (het waren er tienduizenden) bekend; bekend was
óók dat er pressie uitgeoefend werd om werk in Duitsland te aanvaarden:
en dat de NSB met zekere aggressiviteit ging optreden, kon men consta-
teren op elke straathoek waar met exemplaren van Volk en Vaderland gevent
werd.
Datgene wat men wist of merkte, gaf overigens allerminst het gevoel dat

men het geheel der gebeurtenissen kon overzien, laat staan hun verdere ont-
wikkeling met vertrouwen kon afwachten. Integendeel: wie iets meer
bewust leefde, had na de Duitse aanval, en vooral na de capitulatie, de sterke
indruk, in een wereld beland te zijn die aan veranderingen onderhevig was
waar men nauwelijks kijk op kon krijgen; een wereld bovendien waarin het
aanvankelijk scheen of men persoonlijk geen enkele invloed meer kon uit-
oefenen, hoe gering ook: men sloeg de krant op, men las weer nieuwe be-
sluiten die in Berlijn of in Den Haag genomen waren, en zo ging het door,
dag-in, dag-uit. Er was, zeker, bij velen sprake van grote opluchting dat de
Duitsers zich 'correct' gedroegen en aanvankelijk niet op zo heel veel ter-
reinen leken in te grijpen - maar ook met die opluchting ging toch bij
menigeen de indruk gepaard dat men een machteloze pion geworden was in
een gigantisch schaakspel.
Kan men iets zinvols zeggen over de individuele reacties op dat allereerste

begin der bezetting? Zij vormen een gamma van eontrasten dat van gede-
primeerdheid (die velen wekenlang niet verliet) via onverschilligheid kon
lopen tot een met zekere opluchting aanvaarden, ja begroeten van het feit
dat er in een saai bestaan eindelijk iets van variatie gekomen was. Die laatste
reactie deed zich, naar het schijnt, vooral bij sommige jongeren voor, met
name bij sommige meisjesop wie de Duitse militairen, de overwinnaars, een
merkbare sexuele aantrekkingskracht uitoefenden. Al op 12 mei waren er
in Leeuwarden meisjes die zich lieten fotograferen samen met Duitse sol-
daten.' Zes dagen later werd in Zeeland bij het pontveer te Zijpe een groep
Nederlandse militairen die in krijgsgevangenschap afgevoerd werd, door
de meisjes met wie zij stonden te praten, onmiddellijk in de steek gelaten
toen een Duitse colonne motorrijders arriveerde : 'Verontwaardigde uit-
roepen van onze troep baten niet. Waarom ook? Die Duitse jongens met hun
wapens, hun knetterende motoren, hun lange motorjassen zijn veel inte-
ressanter.lê

1Het Fries Dagblad getuigt. Enkele artikelen uit 1940 en 1941 tijdens de bezetting
(z.j.), p. 8. 2 H. A. Robbé Groskamp: 'III-20 RA achter Mill', p. 13 (Collectie
dagboeken, no. 288)
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