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troost van het hiernamaals, wekte op tot 'eendrachtig medewerken aan de
geestelijke, maatschappelijke en economische opbouw van ons vaderland',
doch eindigde met een vurige oproep tot gebed die op een komende kerk-
vervolging zinspeelde:

'Doet den hemel geweld aan met Uw gebed, opdat God alles ten goede moge
leiden ... Bidt voor onze Heilige Vader de Paus die in een van de moeilijkste
perioden de Kerk van Christus moet besturen; bidt voor ons dierbaar vaderland;
bidt voor ons zwaarbeproefd vorstenhuis; bidt voor de gevallenen en voor hen
die zwaar getroffen zijn; bidt voor Ons en voor onze priesters.'

*

Het bericht dat koningin en kabinet het strijdende land verlaten hadden en in
Engeland aangekomen waren, had tot in hoofdzaak negatieve reacties ge-
leid - reacties die zich veel meer tegen de koningin richtten dan tegen de
ministers. Er was sinds augustus' 39 geen sterke verbondenheid gegroeid met
het kabinet-de Geer, maar velen hadden zich met de vorstin die meer dan
veertig jaar tevoren de troon bestegen had, hun gehele leven lang wèl ver-
bonden gevoeld of waren zich met haar verbonden gáán voelen. Wanneer
anderen die onverschillig of zelfs vijandig stonden jegens de monarchie,
niettemin op dinsdag 14 mei door het bericht van het vertrek der koningin
geschokt waren, dan was dat in de eerste plaats omdat zij er de voorbode
in zagen van de nederlaag. Aan die nederlaag had de koningin zich ont-
trokken. Aanvankelijk voelde men dat vrij algemeen als desertie. Vrij
algemeen: er waren immers ook op 14 mei al verscheidenen die het vertrek
van koningin en kabinet als verstandig, ja noodzakelijk beleid beschouwden:
er was Nederlands-Indië, er was de West, er was de koopvaardij, er was de
marine, er was Nederland dat, door zijn regering gerepresenteerd, zijn
stem in de wereld moest laten klinken - koningin en ministers hadden dus
wijs gehandeld door aan 's vijands greep te ontsnappen.
De nadere bezinning op dat vertrek concentreerde zich op koningin

Wilhelmina. Het ging daarbij niet om haar persoon-alleen, misschien niet
eens in de eerste plaats om die persoon. Door naar Engeland uit te wijken
was zij, sterker nog dan tevoren, symbool geworden: symbool van de voort-
zetting van de oorlog, symbool van een vrij Nederland. 'Wij willen onszelf
zijn en blijven', had zij, zeven maanden nadat Hitler aan de macht gekomen
was, bij de viering van haar vijf-en-dertigjarige regering gezegd. Wellicht
waren er maar weinigen die zich die uitspraak herinnerden; in elk geval
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