
TOESPRAKEN OVER DE KONINGIN

bracht ieder die in de dagen en weken na de capitulatie haar naam met
waardering noemde, juist die wens tot uitdrukking: dat, hoe de oorlog ook
afliep, Nederland zijn identiteit zou behouden en dus niet genazificeerd zou
worden.
De eerste die zich in het publiek uitsprak, was de voorzitter van de Tweede

Kamer, mr. van Schaik. Hij hield op maandag 20 mei een toespraak voor de
radio waarvan de tekst door Winkelman maar, wat belangrijker was, ook
door von Falkenhausen goedgekeurd was.' Van Schaik riep op tot 'stipte
gehoorzaamheid aan onze overheden' en tot berusting in de maatregelen
van de bezetter voorzover die strookten 'met de eer van ons volk'; reeds in
zijn eerste zin repte hij evenwel van 'de wijze en zegenrijke leiding van het
Huis van Oranje'. Hij zei dat de beslissingom het land te verlaten, de konin-
gin 'wel onnoemelijk zwaar moet zijn gevallen ... Eerst de geschiedenis zal
uitspraak doen over de vraag of ter handhaving van de soevereiniteit van de
staat de juiste weg is betreden.' Achteraf klinkt zulk een formulering vrij
negatief, maar op 20 mei hield zij in dat de spreker afstand nam van de
heftige kritiek die door zeer velen geuit was.
Van Schaik ontving omstreeks veertig schriftelijke reacties van welke

verreweg de meeste (er was er een van de aartsbisschop van Utrecht, mgr.
de Jong) van warme instemming getuigden. Maar er was ook een anonieme
briefkaart uit Haaksbergen bij: 'Zwijg asjeblief over de koningin, een laffe
vrouw die ieder rechtgeaard Nederlander veracht.' 'Als wij buiten de Leider
kans krijgen wraak te nemen, denk er om dat hij zoet zal zijn', waarschuwde
hem een anoniem NSB'er namens '3000 gevangenen uit Amsterd.am en
omgeving.f

Op de dag waarop van Schaik voor de rad.iohet woord voerde, opende
burgemeester de Monchy de vergadering van de Haagse gemeenteraad die
hij, ondanks het verzoek van secretaris-generaal Frederiks, niet had willen
uitstellen. De Monchy hield een treffende, ook al weer tevoren aanWinkel-
man voorgelegde toespraak waarin hij om te beginnen het Joodse raadslid
Joëls (deze had zelfmoord gepleegd) met grote warmte herdacht. 'Onze
weermacht is niet overwonnen', zei hij voorts; de Duitsers hadden ons
slechts met het dreigement van verwoestende bombardementen op nog
andere steden dan Rotterdam op de knieën gekregen; hij erkende overigens
'dat de houding der Duitse bezetting tot dusver volkomen correct' was,
maar óók en uitgebreider sprak hij over de koningin: 'Blijven wij ons één
voelen met haar en haar Huis, blijven wij haar gedenken in onze gebeden

1 Tekst: Enq., dl. II b, p. 175. 2 Stukken in Algemeen Rijksarchief, collectie-
J. R. H. van Schaik, no. 82.
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