
ZES BEWOGEN WEKEN

en laten wij ons sterken met de hoop dat te eniger tijd het ogenblik der
hereniging weder zal aanbreken.'

Publikatie van deze tekst werd verboden, maar van het in Den Haag
verschijnende christelijk-historische dagblad De Nederlander waren, voor het
verbod binnenkwam, al enkele exemplaren verzonden: die 'gingen van
hand tot hand; de speech werd er uit overgeschreven, getypt, gestencild in
alle delen van het land."

Een dag na de Monchy sprak (21 mei) de burgemeester van Zaandam,
mr. dr. J. in 't Veld, bij de opening van een militair tehuis:

'Nederland en Oranje zijn door jarenlange traditie aan elkander gebonden ...
Het is merkwaardig dat ik, als sociaal-democraat, de koningin thans in bescher-
ming moet nemen tegen haar vurigste aanhangers. Er is zelfs gesproken van een
smadelijke vlucht. Alleen reeds de herinnering aan de zedelijke moed waarvan
de koningin bij herhaling blijk heeft gegeven, had van het uitspreken van een
dergelijk oordeel moeten weerhouden ... Dit is geen vlucht, maar een ver-
plaatsing van de zetel der regering ... 'Trouw moet blijken'. Zolang alles voor
de wind gaat, ligt in trouw geen verdienste. Deze eigenschap krijgt pas waarde
in tijden van beproeving.'

Ook in 't Veld ontving bijna veertig schriftelijke reacties, die bijna alle
uitdrukking gaven aan dankbaarheid. Telders betuigde hem zijn 'oprecht
gemeende hulde'P Een anonymus suggereerde daarentegen dat hij de
koningin zou voorstellen, 'een van onze in Engeland vertoevende onder-
zeeërs te bemannen met onze regering plus Bernard, met Albarda als
commandant ... Misschien raken wij het stelletje op deze manier nog kwijt
voordat Engeland het goud heeft opgemaakt.f De tekst van in 't velds
toespraak verscheen in De Zaanlander en enkele andere regionale bladen;
opneming in de landelijke dagbladen werd door de Duitsers verboden.
Een Rotterdams predikant, ds. F. J. Krop, maakte toen van de tekst een
gestencilde versie die evenwel spoedig door de Sicherheitspolizei in beslag
genomen werd.é
Toespraken als van van Schaik, de Monchy en in 't veld waren generaal

Winkelman hoogst welkom: wij gaven reeds weer dat hij op 23 mei op alle
commissarissen der koningin en via hen ook op alle burgemeesters een
beroep deed om 'bij ons volk het gevoel van trouwaan onze geëerbiedigde
koningin levendig' te houden.
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