
TOESPRAKEN OVER DE KONINGIN

In hoeverre heeft men aan dat beroep gevolg gegeven?
De commissarissen der koningin kregen de gelegenheid, zich uit te

spreken in de eerste zitting van de staten hunner provincies die na de capi-
tulatie gehouden werd; sommige staten kwamen in de tweede helft van juni
bijeen, andere in de eerste helft van juli. Over de koningin werd slechts door
twee commissarissen gesproken: door van Sonsbeeck (Limburg, 25 juni) en
door Bosch van Rosenthal (Utrecht, 16 juli). De commissaris van Overijsel,
mr. A. E. baron van Voorst tot Voorst, verwees niet naar de koningin, maar
wekte in een stevige toespraak (9 juli) de bevolking der provincie wèl op,
'aan onze gasten een beeld van trouwe aanhankelijkheid aan vaderland en
vrienden ... als vriendelijk gastgeschenk mee (te geven) naar hun vaderland
waarheen zij toch eindelijk wel zullen terugkeren.' Die passage werd uit
het officiële verslag geschrapt, maar verscheen wèl in de Meppeler Courani+
In de toespraken van verscheidene andere commissarissen overheerste,
ofschoon enkelen hunner zich in bedekte termen tegen de NSB keerden, een
niet-politieke, nogal klagende toon. De commissaris van Noord-Brabant,
jhr. van Rijckevorsel, liet elk openingswoord zelfs na (9 juli). Van Karnebeek
bepleitte in Zuid-Holland (2 juli) 'een samenwerking (met Duitsland) die
aan de onderlinge verhouding kan ten goede komen'; Nederland was overi-
gens, zei hij, 'gesteld op zijn vrijheid en zelfstandigheid.f InGroningen riep
Linthorst Homan op 'tot frisse, nieuwe inwendige verjonging en versterking
van ons volksleven' (2 juli)"; ook door hem werd de koningin in zijn
openingstoespraak niet met name genoemd.
In de toespraken welke de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en

de provinciale hoofdsteden in de eerste zitting der gemeenteraden hielden,
werd de koningin slechts genoemd in Leeuwarden (jhr. mr. J.M. van Beijma,
5 juni) en in Den Bosch (mr, F. J. van Lanschot, 27 juni). InAssen (mr. J.
Bothenius Lohman, 20 juni) werd opgeroepen tot 'trouwaan Oranje'. In
Amsterdam sprak burgemeester de Vlugt (23 mei) zich tegen alle 'serviliteit'
uit, in Rotterdam leek burgemeester Oud (27 juni) de opinie aan te hangen
dat de oorlog praktisch afgelopen was; zijn toespraak was het tegendeel van
strijdvaardig: 'Wij staan thans op een keerpunt der geschiedenis ... Daarvan
hebben wij ons goed te doordringen. Wat van ons gevraagd wordt, is
bereidheid om de komende tijd met open ogen tegemoet te gaan_'4
Aan dat alles willen wij nog toevoegen (geenszins aanspraak makend op
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