
ZES BEWOGEN WEKEN

vermelden dat hij officieel op 15 juli opgericht werd met een totaal aan
kader en leden van ca. vier-en-zestigduizend man; hij was, aldus Winkelman.
'slechts ingesteld om een uitbreiding van de werkloosheid in ons land te
voorkomen" - Seyss-Inquart had er heel andere bedoelingen mee: de
Opbouwdienst moest de grondslag worden voor een nationaal-socialistisch
getinte 'richtige' arbeidsdienst; 'die Organisation wird schon jetzt', schreefhij in
juli, 'im Einvernehmen mit Reichsarbeitsjuhrer HierZ aufgebaut.'2

Van de ruim veertienduizend beroepsmilitairen werden ruim drie-en-
twintighonderd in de Opbouwdienst opgenomen; van de overigen verdween
ongeveer de helft naar de sector der vrije beroepen; ruim drieduizend werden
aan de politie, bijna duizend aan de douane toegevoegd, nog anderen aan
weer andere overheidsdiensten. Al deze beroepsmilitairen hadden verklaard
dat zij zich aan geen enkele anti-Duitse daad schuldig zouden maken - dat
komt nog ter sprake.

Kort na Anjerdag, op 15 juli, was de demobilisatie goeddeels voltooid.
Daarmee was de Nederlandse krijgsmacht die twee maanden tevoren tegen
de Duitsers slag geleverd had, verdwenen. Niet verdwenen waren de her-
inneringen en indrukken van de honderdduizenden welke deel hadden uit-
gemaakt van leger, luchtmacht of marine. Teneinde de innerlijke band met
de krijgsmacht aan te houden, kreeg elk lid van de Koninklijke Marine, toen
hij op die r yde juli de dienst verliet, een dagorder van schout-bij-nacht
Heeris mee" : 'Vergeet geen ogenblik', stond hier onder meer in,

'dat de mogelijkheid voorhanden is, dat over kortere oflangere tijd het vaderland
opnieuween beroep op u zal doen. Houd u daartoe bereid. Beschouw u zelve als
staande 'op de plaats rust', wachtende dat het bevel 'geeft acht' zal klinken ...
Leve ons Vaderland!'

Een overeenkomstige dagorder ontbrak bij de Landmacht. Generaal
Winkelman was kort na Anjerdag in krijgsgevangenschap weggevoerd.

*

Wij vermeldden eerder dat van de gedemobiliseerden ruim twintigduizend
enkele weken in krijgsgevangenenkampen in Duitsland vertoefd hadden.
Men mag wel aannemen dat de ervaringen die zij daar opdeden, hun afkeer
van het Derde Rijk versterkten.

1 Rondschrijven, 26 juni 1940. 2 Seyss-Inquart: 'Erster Bericht', p. 16. s Tekst:
EI1Q., dl. VIn c, p, 102-03.
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