DE KRIJGSGEVANGENEN

Die ervaringen waren (uitgezonderd die van enkele honderden officieren
die in een kamp in het Maingebied redelijk behandeld werden) over het
algemeen slecht.

Men kwam, als regel na een uitputtende treinreis in goederenwagons, in
Noord-Duitsland in verzamelkampen terecht, later in de eigenlijke krijgs-
gevangenenkampen die met hun bewaking, prikkeldraad en wachttorens de
indruk van een concentratieckamp maakten. Er werd daar herhaaldelijk appél
afgenomen, in een der kampen ‘zelfs eenmaal tot drie appéls binnen het
halve uur.* Er was weinig te eten: ‘na een paar dagen werd er bijna een
moord bedreven voor een snee brood, medegevangenen liepen naar de
Duitsers om te vertellen wie zich anti-Duits uvitgelaten had, in de hoop zo
een extra-portie soep te krijgen’.2 Voor dat weinige eten moest men vaak in
de gloeiende zon uren in de rij staan. Te roken kreeg men niets; wat men nog
aan sigaretten of tabak bij zich had, verdween spoedig ‘en de stemming zakt
evenredig.”® Was- en slaapgelegenheden waren bijna overal zeer primitief.
Daar kwam nog bij dat men in menig kamp te aanschouwen kreeg hoe
Franse en vooral Frans-koloniale militairen mishandeld werden: ‘Meedogen-
loos werden zij door de Duitsers met stokken en geweerkolven bewerkt,
zodat zij het uitgilden van de pijn.’*

Wie tijdens het transport of bij werk buiten het kamp iets van het Duitse
platteland te zien kreeg, kwam er niet bepaald van onder de indruk: lege
etalages, ‘schoenen anno 1930, kousen een zeldzaamheid, vrouwen op
herenfietsen, invaliden, bleek, mager — het Duitse Herrenvolk.”® ‘Niemand
behoefde ons meer iets wijs te maken’, aldus Mathieu Smedts. “We konden
de moffen wel vreten. Zelfs de NSB’ers raakten gedesillusioneerd.’

Op grond van Hitlers besluit konden al deze krijgsgevangenen in de eerste
helft van juni naar Nederland terugkeren: uitgehongerd, smerig, verfom-
faaid. In Zevenaar werd men bij aankomst al ‘onthaald op &chte koffie met
echte, volle, romige melk, dikke witte en bruine boterhammen met fijne
échte roomboter en suiker benevens repen chocolade.’” Eén der terugkeren-
den had ‘de neiging neer te knielen en de grond te kussen, maar ik beheers
me.” De ontvangst was overweldigend:
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