
ZES BEWOGEN WEKEN

'Reeds vanaf de grens zijn er mensen uit de huizen komen vliegen die ons
uitbundig toejuichen. Ik zie een vrouw de armen nog tot groet omhoogsteken
en dan als een zoutzak in elkaar zakken van emotie. Ook wij zijn overvol en in
elk oog dat ik zie, glinsteren tranen. Ja, dit is óns land, dit is óns volk "1

Aan elk grensstation in Gelderland en Overijsel en op elke ontvangstplaats
stonden honderden, soms duizenden te juichen. Daarin kwam, dunkt ons,
niet slechts vreugde over de terugkeer der weggevoerden tot uitdrukking.
De hulde, hun gebracht, was voor het gehele leger bedoeld, voor de dapperen
die, zo meende men, tegen een overweldigende overmacht moedig stand-
gehouden hadden. Het werden demonstraties waarin men hier en daar een
ondertoon kon beluisteren die al in menig kamp duidelijk onder woorden
gebracht was: 'Als we nog maar een keer een kans kregen! Als we nog maar
een keer onze wapens konden terugkrijgen l'ê
Helaas - de wapens waren ingeleverd en in de dagen waarin de repatriëren-

de krijgsgevangenen begroet werden als waren zij overwinnaars, leek het
alsof de Duitsers in Frankrijk de victorie behaalden die hun in de jaren '14-'18
ontgaan was.
Het wordt tijd dat wij op het algemene oorlogsverloop iets dieper ingaan.

Engeland vecht door

In de eerste wereldoorlog had Hitler vier jaar lang aan het westelijk front
meegevochten. Keer op keer hadden de Duitsers er gepoogd, door de Ge-
allieerde linies heen te breken - keer op keer was dat mislukt. Of die pogingen,
indien ze geslaagd waren, hun inderdaad de eindoverwinning gewaarborgd
zouden hebben, nadat de Verenigde Staten eenmaal hun enorm potentieel
in de strijd geworpen hadden (april '17), is de vraag; in de hoofden van de
meeste Duitsers had zich evenwel het denkbeeld vastgezet: hadden wij in de
jaren '14-'18 het Kanaal en de Atlantische Oceaan bereikt, dan zouden wij
de oorlog gewonnen hebben.
Zo twijfelde ook Hitler er in juni '40 niet aan dat die eindoverwinning

althans in het westen in feite al behaald was toen zijn troepen van het oosten
en noorden uit diep in Frankrijk doordrongen, tot bij de Spaanse grens, waar-
mee hem ook de Atlantische kust tot Biarritz in handen viel. Ineen blijvende
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