ZES BEWOGEN W EKEN

Engeland, maar daarvoor bestond, toen op 10 mei het grote offensief in
West-Europa ingezet werd, geen enkel uitgewerkt plan; evenmin op 22 juni
toen de nieuw-gevormde Franse regering van maarschalk Pétain capituleerde.
In de eerste periode nadien zette Hitler achter het opstellen van zulk een plan
niet de minste haast. Het was trouwens een moeilijke opgave. De Duitse
militaire staven hadden geen ervaring in het uitvoeren van grote landings-
operaties; bovendien was de Engelse slagvloot nog steeds een veelvoud van
de Duitse en was ook de Royal Air Force nog steeds in de lucht. Maar Hitler
voelde zich ook geremd door de overwegingen die wij al weergaven:
‘Wenn wir’, zei hij op 13 juli tegen de generaals die het nauwst met hem
samenwerkten, ‘England militirisch zerschlagen, zerfillt das britische Weltreich.
Davon hat aber Deutschland keinen Nutzen. Wir wiirden mit deutschem Blut etwas
erreichen, dessen Nutzniesser nur Japan, Amerika und andere sind.’* Er was
maar één operatie waarvan, zo vertrouwde hij, Duitsland-zelf in de
hoogste mate zou profiteren: de invasie van de Sowjet-Unie; boven-
dien: was de Sowjet-Unie verslagen, din zou Engeland toch zeker de oorlog
opgeven!

Eind juli overwoog hij korte tijd, de Russen al in de herfst van 40 aan te
vallen, maar dat bleek onuitvoerbaar: men kon niet tijdig de nodige divisies
van West- naar Qost-Europa overbrengen. Hitler verloor zijn eigenlijke
doel evenwel niet uit het oog. Op de laatste dag van juli gaf hij er admiraal
Raeder en de generaals Keitel, von Brauchitsch en Halder een uiteenzetting
van die door de laatste als volgt samengevat werd: ‘Englands Hoffnung
ist Russland und Amerika. Wenn Hoffnung auf Russland wegfillt, fallt auch
Amerika weg, weil Wegfall Russlands eine Aufwertung Japans in Ostasien
in ungeheurem Mass verfolgt’. Inderdaad, als de Sowijet-Unie vernietigd
was (Hitler zag dat als een vrij simpele operatie), zou Japans positie in
het Verre Qosten veel sterker worden; daar behoefde evenwel geens-
zins uit voort te vloeien dat de Verenigde Staten hun steunverlening
aan Engeland zouden staken. Hitler hield overigens nauwelijks rekening
met Amerika. ‘Russland Faktor auf dem England am meisten setzt’, zo betoogde
hij verder op die 31ste juli. ‘Ist Russland zerschlagen, dann ist Englands letzte
Hoffnung getilgt. Der Herr Europas und des Balkans ist dann Deutschland.
Entschluss: im Zuge dieser Auseinandersetzung muss Russland erledigt werden.
Friihjahr 41.

Twee weken voor zijn bespreking met de vier genoemde militairen
(Goering was afwezig en het is curieus en veelzeggend dat de hoogste bevel-
hebbers van Heer, Kriegsmarine en Luftwaffe in 1940 niet één keer voor een

1 Aangehaald: a.v., p. 155. 2 F. Halder: Tagebuch, 31 juli 1940.
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