
ENGELAND VECHT DOOR

de strijd tegen het Derde Rijk op te geven. Men was er in geslaagd, het gros
van het Engelse leger uit Duinkerken en omgeving te evacueren: er stonden
dus weer troepen in Engeland. Veel wapens waren er niet meer: hoogstens
voor twee divisies - en het werd mogelijk geacht dat Hitler Engeland on-
middellijk na Frankrijks nederlaag zou aanvallen. Bij het Kanaal werden dus
voldoende vlooteenheden samengetrokken en om eventuele Duitse para-
chutisten te bestrijden, werd, hoofdzakelijk met oudgedienden uit de eerste
wereldoorlog, een soort burgerwacht gevormd, de Home Guard, die evenwel
in de eerste tijd met stokoude geweren of jachtgeweren moest oefenen - zo
die al beschikbaar waren; zelfs de geweren die bij toneelopvoeringen in
Londen als requisieten gebruikt waren, werden uitgedeeld. Men verwachtte
grootscheepse bombardementen: de evacuatie van vrouwen en kinderen uit
de grote steden werd voortgezet, enkele duizenden kinderen werden zelfs
overzee geëvacueerd. Naar Canada transporteerde men voorts de goudschat
van de Bank of Eng land en de effectendepots der banken - óók enkele duizen-
den Duitse en Oostenrijkse emigranten die in mei en juni geïnterneerd waren
als gevolg van de berichten uit landen als Nederland, België en Frankrijk dat
elke Duitser of Oostenrijker een potentiële Vijfde Colonnist was.
Uiteraard werd Frankrijks nederlaag in Engeland als een zware slag be-

schouwd - maar niet als een dodelijke. Nu Frankrijk weggevallen was, had
Engeland de handen vrij; het voelde zich ter zee in zijn element en het werd
gesterkt door de herinneringen aan de worsteling tegen Napoleon.'England
has saved herself by her exertions and will, I trust, save Europe by her example',
hadWilliam Pitt gezegd na de slag bij Trafalgar (r805). Zo werd het weer ge-
voeld. De strijd opgeven tegen Hitler en het nationaal-socialisme? Ondenk-
baar! Wat door Churchill in zijn toespraken in het Lagerhuis en voor de
radio in klassieke bewoordingen tot uiting gebracht werd, was een nationale
vastberadenheid. Engeland zou het hoofd niet buigen.

Had het nog kans, de oorlog te winnen?
Het oorlogskabinet en de Chiefs of Staff achtten die kans reëel. Zij meenden

dat Duitsland spoedig voor grote economische moeilijkheden zou komen te
staan, zij vertrouwden door middel van massale bombardementen het
Duitse oorlogspotentieel en het moreel van het Duitse volk ernstig te kunnen
aantasten en zij hoopten dat zo tenslotte een situatie zou ontstaan waarbij
betrekkelijk kleine, maar goed uitgeruste Engelse troepenmachten op ver-
schillende punten in Europa zouden kunnen landen om er, mede door middel
van algemene opstanden in de bezette gebieden die zij zouden ontketenen,
het Derde Rijk ten val te brengen. Grootscheepse materiële steun van de
Verenigde Staten zou bij dat alles noodzakelijk zijn.

Geheel reëel was die conceptie niet, bezielend was zij wèl. Het belang-
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