
HULP UIT AMERIKA

De neutraliteitswet maakte het de Amerikaanse regering onmogelijk, zelf
de aanwezige wapenreserves aan Engeland te verkopen; men verkocht ze
dus aan een van de grootste Amerikaanse concerns, de U.S. Steel Corporation,
en dat concern leverde ze aan Engeland: een half miljoen geweren, tachtig-
duizend machinegeweren, negenhonderd stukken veldgeschut en een grote
hoeveelheid andere wapenen. Ca. honderdvijftig vliegtuigen die klaar waren
voor aflevering aan de Amerikaanse strijdkrachten, werden er nog aan toe-
gevoegd.
In juli kwam het meeste van dit materiaal, welkom alsmanna uit de hemel,

in Engeland aan. Niet alleen deze steun was het, maar ook de impliciet ge-
dane belofte dat meer hulp op komst was, die Churchills kabinet stijfde in
zijn houding. Aan het Engelse volk waren de wapenzendingen uit Amerika
uiteraard niet bekend geworden, maar het bleef in juli even vastberaden als
het in juni geweest was ten tijde van Prankrijks ineenstorting. Hiders bereid-
heid tot onderhandelen werd op 20 en 21 juli door de Engelse pers voor
kennisgeving aangenomen en een dag later, 22 juli, kwam het antwoord van
de regering in de vorm van een radiotoespraak door de minister van buiten-
landse zaken, Lord Halifax: 'We shall not stop fighting until Freedom is secure.'
De oorlog zou doorgaan.

Herwonnen zelfbewustzijn

Na de capitulatie van de rade mei was het verdere verloop van de Duitse
veldtocht in West-Europa aanvankelijk door veel Nederlanders gevolgd met
de hoop dat de Duitsers toch ergens tot staan gebracht zouden worden en dat
zich, precies als in de herfst van' 14, een stabilisatie van fronten zou aftekenen.
Het mocht niet zo zijn: elke dag bracht deprimerende berichten van nieuwe
Duitse successen. België capituleerde, Duinkerken werd door de Engelsen
ontruimd. Nog verdween de hoop niet: 'Aan Frankrijk, door de Engelsen
bijgestaan, zal Duitsland zijn eindelijke tegenstander hebben', noteerde de
schrijver Antoon Coolen begin juni - maar ach, hij wist eigenlijk zelf dat hij
zich aan 'een mythe' vastklampte. 'Soms, soms in de lange avondscheme-
ringen van deze overmooie zomer kan zo'n angstig gevoel van beklemming
mij besluipen. Ik weet dat ik niet de enige ben die reeds handenwringend
gebeden heeft voor het behoud en de overwinning van Frankrijk."
Waar hun sympathieën lagen, toonden veel Nederlanders met name in het

1A. Coolen: Bevrijd vaderland, p. 38-39.
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