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zuiden van het land toen daar de grote transporten van Engelse en Franse
krijgsgevangenen passeerden; duizenden gewonden waren er bij die in
Zuid-Limburg met demonstratieve toewijding en hartelijkheid hun eerste
verpleging kregen. Een colonne van duizenden Franse en enkele Engelse
officieren passeerde in die dagen Vaals. 'There was not a soul on its streets',
schreef een der Engelsen bijna dertig jaar later,

'fearful of some sort of demonstration, the German Army had declareda curfew at high
noon. That did not stop the Dutch. With our long columnfilling the whole of the main
street, windows everywhere suddenly flew open, bread and chocolate and flowers were
rained down on us, and our ears were filled with the healthy sound of Dutch cheering.
The people of Vaals desisted only when our German guards beganfiring into the open
windows'>

Gebeurtenissen als in Vaals waren het, die de secretarissen-generaal
Frederiks en Tenkink er later in juni toe brachten, op de commissarissen van
de koningin en op de burgemeesters een beroep te doen om dat soort demon-
straties tegen te gaan: 'Het moet een ieder duidelijk zijn', betoogden zij,

'dat dergelijke voorvallen ... reeds om de noodzakelijke samenwerking van het
Duitse gezag met de Nederlandse overheid ten zeerste vallen af te keuren. Het
behoeft geen betoog, dat het in gevaar brengen van bedoelde samenwerking
die ook van Duitse zijde zoveel mogelijk wordt nagestreefd, in strijd met het
Nederlandse belang is.'"

Frankrijk had toen al gecapituleerd.
Die gebeurtenis was in ons land door NSB'ers en Duitsers met uitbundig

gejuich ontvangenê en het was onvermijdelijk dat zij onder de niet-Nfifi'ers,
vooral bij veel ouderen die de eerste wereldoorlog beleefd hadden, een diepe
neerslachtigheid wekte: heel West-Europa hadden de Duitsers in handen!
Hoe konden zij ooit nog verdreven worden, ooit nog de oorlog verliezen?
Wie er zo over dacht, projecteerde zijn kijk-op-de-situatie naar Engeland

en verwachtte eigenlijk niet anders dan dat de Engelsen op een compromis-
vrede zouden gaan aansturen. Maar neen: het leek of zij er niet aan dachten,
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