ONVOORBEREID

de strijd op te geven. Dat kon men al in juni afleiden uit alles wat door de
BBC in zijn Nederlandse en Engelse nieuwsuitzendingen gezegd werd.

Anders dan bijvoorbeeld de Belgen, hadden de Nederlanders er in '40 geen
denkbeeld van wat een bezetting eigenlijk inhield. Psychologisch waren zij
op het perspectief van een oorlog ook niet voorbereid geweest, maar een
ieder bezat van het begrip ‘oorlog’ toch wel een zekere voorstelling die niet
te ver van de werkelijkheid afweck.

Wat dacht men bij het begrip ‘bezetting’, en dan nog wel een ‘bezetting’
door het nationaal-socialistische Duitsland ?

Velen hadden verwacht dat de Duitsers tot een onmiddellijke en geweld-
dadige gelijkschakeling zouden overgaan. Toen die uitbleef, kwam de
terugslag: grote opluchting en een gevoel dat eigenlijk alles, of bijna alles,
bij het oude bleef. Slechts zeer weinigen voorzagen dat het beleid van een
Seyss-Inquart door geleidelijkheid gekenmerkt zou zijn en dat het afweren
van de poging om van Nederland een nationaal-socialistisch land te maken,
een taak was waaraan eigenlijk elke burger op zijn wijze diende deel te
nemen. In de ‘Aanwijzingen’ hadden passages gestaan die in feite voor elke
burger bestemd waren, maar het stuk drong nergens tot de burgerij door;
algemene voorlichting over de rechten van de burger in bezet gebied werd
na de capitulatie, voorzover ons bekend, alleen gegeven in Groningen waar
drie hoogleraren van de juridische faculteit op 15 mei speciale colleges wijd-
den aan de gevolgen der bezetting; een dier hoogleraren, prof. mr. C. W.
van der Pot, kon zijn betoog enkele dagen later in een kring van predikanten
en rooms-katholieke geestelijken herhalen! Voorts wijdden de Nieuwe
Rotterdamse Courant, De Standaard en ook het maandblad Anti-Revolutionaire
Staatkunde in juni artikelen aan de rechtspositie van een bezet gebied ; passages
waarin opgemerkt werd dat de Nederlandse regering volkenrechtelijk de
wettige regering bleef, werden door prof. dr. K. Schilder, hoogleraar aan de
Theologische Hogeschool te Kampen, in zijn weekblad De Reformatie met
graagte aangehaald. Dat die voorlichting de Duitsers niet welkom was,
kreeg evenwel als eerste niet hij, maar een Nijmeegs hoogleraar te bespeuren:
prof. mr. dr. R. H. W. Regout.

In het juninummer van het maandblad Studién werd van Regouts hand

1 Brief, 19 sept. 1959, van C. W. van der Pot.
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